DE TERUGKEER VOORBEREID

mogelijk zou worden hersteld — van zulk een overtuiging was evenwel
bij de man in wiens gezagsgebied de gehele archipel op 15 augustus was
komen te vallen, Admiral Mountbatten, geen sprake.

Louis (voor zijn vrienden ‘Dickie’) Mountbatten was twintig jaar jonger
dan MacArthur: hij was in 1900 geboren als zoon van een kleinzoon van
koningin Victoria, prins Louis von Battenberg, die in de Britse marine
tot de hoogste rangen was opgeklommen: hij was bij het vitbreken van
de Eerste Wereldoorlog First Sea Lord (chef van de marinestaf) maar
moest in oktober ‘14 na agitatie in de pers die hem op grond van zijn
Duitse afkomst had aangevallen, die functie neerleggen. In "17 wijzigde
de familie haar naam tot Mountbatten.

Zijn zoon koesterde één overheersende wens: met zijn eigen carriére
de schande uitwissen die zijn vader was aangedaan. Zijn moeder, die veel
invloed op hem had, beschouwde zich als socialiste — daar vloeide uit
voort dat hij al in zijn jonge jaren belangstelling had voor allen die zich
tegen de ongewijzigde voortzetting van het British Empire verzetten. Toen
hij in ’21 samen met de Prince of Wales, de latere koning Edward VIII,
Brits-Indié bezocht waar Gandhi ertoe had opgeroepen, aan het bezoek
van de Britse troonopvolger geen aandacht te besteden, wenste hij de
grote voorman van de Congress-partij te ontmoeten; dat werd hem
verboden. Een jaar later trouwde hij met de kleindochter van een van de
rijkste Britse bankiers, Edwina Ashley, die van deze het voor die tijd
immense fortuin van meer dan zeven miljoen pond sterling had geérfd.
Een merkwaardige vrouw! Rusteloos en onevenwichtig van karakter,
gedreven door een socialistische overtuiging die in vreemd contrast stond
met de luxe die zij en haar man zich konden permitteren. Zij wenste maar
één dagblad te lezen: dat van de Britse Labour Party, de Daily Herald.

In zijn loopbaan in de Britse marine toonde Mountbatten zich een
kundig officier, vol originele ideeén. Mede op zijn aandrang werd in 37,
toen hij aan de Admiralty verbonden was, de Fleet Air Arm opgericht. Bij
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd hij in de rang van
Captain (kapitein-ter-zee) commandant van een flottielje torpedobootja-
gers; daarmee ageerde hij in ‘40 in de Noorse wateren en in mei ‘41 bij
die van Kreta, waar zijn eigen torpedobootjager door de Luftiwaffe tot
zinken werd gebracht. Dat laatste deed niet af aan de waardering die
Churchill voor hem koesterde — eind 41 werd hij tot Chief of Combined

400



