
MOUNTBATTEN

Operations benoemd, belast met het doen uitvoeren van verrassende
aanvallen op de kust van de Festung Europa. Er werden bij die aanvallen
technieken ontwikkeld en ervaringen opgedaan die bij de grote landing
in Normandië, 6 juni '44, van veel betekenis zouden blijken. De inspi-
rerende leiding die bij dit alles van Mountbatten uitging, kwam zijn naam
in de hoogste militaire kringen (van begin '42 af nam hij deel aan de
vergaderingen van de Britse Chiefs of Staff) ten goede. Toen dan ook
Churchill en die Chiefs midden '43 voor de vraag stonden hoe zij aan het
ietwat lethargische Indian War Theatre een nieuwe impuls konden geven,
besloten zij Mountbatten tot opperbevelhebber te benoemen in wat
South-East Asia C01111'nandging heten. Die benoeming vond plaats in
augustus '43 - midden oktober begon Mountbattens nieuwe hoofdkwar-
tier van Delhi uit te opereren. Daar bleef het niet lang; hij verplaatste het
in april '44 naar Ceylon, waar hij met zijn persoonlijke staf zijn intrek
nam in een paleis dat in de bergen, bij K.andy, gebouwd was voor
koningin Victoria, nooit door haar was gebruikt en nadien als zomer-
residentie had gefungeerd voor de Britse Governor van Ceylon.

Van Mook, die begin oktober '43 met Mountbatten in Londen een
eerste gesprek had gevoerd (daarop komen wij nog terug), bezocht hem
in zijn nieuwe hoofdkwartier in mei '44. Zijn indruk was, schreef hij aan
van der Plas,

'dat Mountbatten (door zijn gemakkelijke jeugd?) ondanks gaven van hoofd en
hart niet geheelopgewassen is tegen het werk, het dagelijkse, volhardende en
vermoeiende werk, dat nu eenmaal voor het opbouwen van zulk een positie
vereist is. Dit komt tot uiting in de dagelijkse mededeling (ik logeerde ongeveer
tien dagen bij hem) 'it has been a terrific day', 'we have been. af it without pause', en
de bewonderende uitlatingen van zijn adjudanten over zijn werkkracht. Ik geloof
best dat hij hard werkt maar zag hem dagelijks tegen tien uur naar het hoofd-
kwartier gaan, van één uur tot half drie tijd nemen voor een lunch met gasten,
tussen zes en zeven thuiskomen om ook verder de avond in gezelschap door te
brengen."

Wij vermeldden al dat Mountbatten er tijdens dit bezoek accoord mee
ging dat Nederland en Groot-Brittannië ten aanzien van het bestuur op
Sumatra een civil affairs-overeenkomst zouden sluiten, zij het dat hij (in
tegenstelling tot MacArthur) wenste dat de Nica-detachementen pas weer
het gezag zouden gaan uitoefenen nadat hij dat in een eigen proclamatie
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