DE TERUGKEER VOORBEREID

had overgedragen: /ij was de baas, de ‘Supremo’, zoals hij zich liet
noemen.

Wat waren zijn opvattingen?

Zolang Groot-Brittannié€ in oorlog was met Japan, begeerde hij in de
eerste plaats de Japanners te verslaan, conform Churchills wens de Britse
vlag weer te hijsen in Singapore en met dat alles (hij was van een
uitzonderlijke ijdelheid) de roem te verwerven die het hart van zijn in
de jaren ’20 overleden vader goed zou hebben gedaan. Maar nadien? Bjj
Churchill stond de ongewijzigde voortzetting van het koloniaal bestuur
in de niet-zelfstandige delen van het British Empire voorop, bij Mount-
batten niet. Veel gegevens over de ontwikkeling van zijn politieke
denken bieden zijn beide biografen, Richard Hough en Philip Ziegler,
niet' maar één schijnbaar klein detail werpt er een helder licht op: in april
‘41 schreef hij zijn vrouw een brief waarin hij haar aanried, aan de
dagelijkse lectuur van de Daily Herald de wekelijkse van de New Statesiman
and Nation toe te voegen; dat was een in algemene zin socialistisch, zij
het niet partij-gebonden weekblad, groot voorstander van een snelle
ontvoogding van alle koloniaal-bestuurde gebieden. ‘It is’, schreef
Mountbatten aan Lady Edwina, ‘such a very sensible paper with advanced
liberal views', en twee weken later vroeg hij haar of het blad haar beviel.
‘I find’, schreef hij toen (met een formulering die kenmerkend was voor
zijn egocentrisme), ‘they are in agreement with my views five times out of six.’?
Was hij een socialist? Hij meende van niet. ‘Unlike Edwina, who still saw
herself as a committed supporter of the lefi-wing, he prided himself”, schrijft
Ziegler,

‘on being non-political — a stance which both represented his real feelings and was imposed
on him as a naval officer and a member of the royal family. He was, indeed, singularly
unconcerned with political theorizing. A pragmatist in all things, he accepted cheerfully
whoever his leaders might be, and judged them by the speed with which he could persuade
them to adapt his favourite course and their energy in pursuing it, once adopted. Never-
theless, his egalitarian instincts and generalized belief in progress told him that it was time
Jfor a change™ —

een politiek-sociale verandering in Groot-Brittannié zelf én een veran-
dering in de positie van alle koloniaal bestuurde landen. Beide verande-
ringen mocht men pas verwachten als Labour aan de macht kwam.
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