
MOUNTBATTEN

Opvattingen waren dat waarvan van Maak in oktober '43 en 111 mei
'44 niets te merken kreeg. Is dan bij die twee gelegenheden lndië's
toekomst niet ter sprake geweest? Dat achten wij, wat de gesprekken in
mei '44 betreft, uitgesloten. Trouwens, van Maak schreef in zijn reisver-
slag, zoals in het vorig hoofdstuk geciteerd, dat 'noch in Australië' (door
MacArthur), 'noch in Ceylon' (door Mountbatten) 'ook maar één ogen-
blik de terugkeer van ons gezag in Nederlands-Indië in twijfel is gesteld.
Aan beide zijden acht men integendeel die terugkeer een natuurlij ke
zaak.' De veronderstelling ligt voor de hand dat van Maak Ceylon verliet
in de stellige overtuiging dat Mountbatten er toe zou medewerken dat
het Nederlands gezag op Sumatra zou worden hersteld.

*

Ziet men datgene wat wij in het voorafgaande vermeldden, in het
perspeetlef van de Nederlandse regering te Londen, dan is duidelijk dat
zij, wat het herstel van het Nederlands gezag in de Indische archipel
betrof, voortdurend voor een dilemma stond, dat weliswaar niet vaak
uitgesproken is maar er niet minder reëel om was: Nederland had de
krachten niet om Indië te bevrijden - het was op hulp aangewezen en er
waren maar twee mogendheden die die hulp konden bieden: de Ver-
enigde Staten en Groot-Brittannië. Op wie van die twee kon men
rekenen? Van wie van die twee was te verwachten dat zij, als de verdrij-
ving der Japanners uit Indië tot aanzienlijke verliezen zou I iden, bereid
zou zijn die offers te brengen?

Ten aanzien van de Verenigde Staten was dat onzeker. Stellig, MacAr-
thur, wiens toezeggingen steeds even duidelijk waren geweest, had zijn
steun toegezegd maar niet hij bepaalde het Amerikaanse beleid maar dat
deed de president en deze moest steeds rekening houden met de stem-
ming in het Congress, dat, men wist het, bij uitstek gevoelig was voor de
publieke opinie. Moest men dan niet vrezen dat, als het er op aankwam,
de Amerikaanse politiek zich als aarzelend, ja wellicht als gedesinteres-
seerd zou ontpoppen?

Groot-Brittannië leek meer vastheid te bieden - Churchill had ver-
scheidene malen verklaard dat Nederland heel Nederlands-Indië terug
zou krijgen, hij was de onomstreden leider van de gehele Britse oorlogs-
inspanning en men nam niet anders aan dan dat hij, als weer algemene
verkiezingen zouden worden gehouden (die behoefde men voor het
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