
WAT WAS NEDERLANDS TAAK?

Birma geen spectaculaire voortgang; de legers van Nationalistisch China
waren in het defensief gedrongen en wèl vorderden de Amerikanen in
de richting van de Philippijnen maar zij kregen daar toch pas in oktober
'44, bijna drie jaar na Pearl Harbor, het eerste eiland (Leyte) in handen.
Daar kwam bij dat de Japanse militairen in elk gebied waar zij aangevallen
waren, blijk hadden gegeven van een ongeëvenaarde doodsverachting
- de verdere strijd in de Pacific zou, zo werd aangenomen, hard zijn en
lang duren. Van de strategische plannen der Amerikanen en de daarop
gebaseerde besluiten der joint Chiefs oj Staff waren de Nederlandse
ministers die lid waren van de Commissie Oorlogvoering: Gerbrandy,
van Kleffens, Michiels, van Mook, Furstner en van Lidth, onkundig (van
die besluiten drong ook tot de Ned erlandse vertegenwoordigers in
Washington niets door), maar zij gingen er, vanzelf als het ware, van uit
dat het uiteindelijk tot grote zeeslagen bij Japan en tot grote landingen
op Japans hoofdeilanden zou komen. Duidelijk was, dat voor die lan-
dingen een groot deel van de troepen die in Europa gevochten hadden,
naar de Pacific moest worden overgebracht - transporten die veel tijd
zouden vergen. Was de oorlog in Europa ten einde, dan zou, zo werd
aangenomen, het einde van de oorlog met Japan toch nog wel één,
misschien wel twee jaar op zich laten wachten.

Wat was dan Nederlands taak?
Men kon, als het grondgebied van het rijk in Europa was bevrijd, drie

dingen doen: alle krachten concentreren op de verdrijving van de Japan-
ners uit Indië, of alle krachten concentreren op de algemene oorlogvoe-
ring tegen Japan, of die ene en die andere taak uitvoeren. Tussen die drie
taken bestond in zoverre geen scherpe tegenstelling dat, gegeven de
waarschijnlijkheid dat in elk gevalook Amerikanen en Britten in Indië
zouden moeten vechten, het uitvoeren zowel van de eerste als dat van
de tweede taak, naar gemeend werd, het herstel van het Nederlands gezag
in de archipel ten goede zou komen: in het eerste geval doordat N eder-
landers in de archipel schouder aan schouder zouden vechten met Ameri-
kaanse en Britse militairen, in het tweede doordat zij hetzelfde zouden
doen althans in de Japanse wateren en op de Japanse eilanden - aange-
nomen werd dat de Nederlandse hulp vooral in dat tweede geval de
Amerikaanse militaire leiding en de Amerikaanse publieke opinie wel-
kom zou zijn. Duidelijk was evenwel dat het na de bevrijding van
Nederland-zelf geruime tijd zou duren voordat marine, leger en lucht-
macht in voldoende mate zouden zijn versterkt om de ene of de andere
taak (of een combinatie van beide) ter hand te nemen, en dat Nederland
niet voor de bewapening van al die nieuwe strijdkrachten zou kunnen


