
VOORSTELLEN VAN DE STAFCOMMISSIE

militaire overwinningen op de Japanners, welke alleen door grote een-
heden bevochten kunnen worden.'

De nader uitgewerkte voorstellen van de Stafcommissie werden op 30
augustus '43 door de Commissie Oorlogvoering goedgekeurd; men liet
het bij de vijftien gezagsbataljons voor Indië, de vier-en-twintig voor
Nederland, het legerkorps van drie divisies en de mariniersbrigade.

*

Wat is nu in de periode eind augustus '43-begin '45 (op wat nadien
gebeurde, komen wij terug) van de voorbereidingen tot uitvoering van
deze plannen terecht gekomen? In ons deel 9 (Londen) beschreven wij
dat in hoofdstuk 13 ('Hoe Indië te bevrijden ?') in bijzonderheden - hier
achten wij een beknopte samenvatting voldoende.

Daarbij willen wij dan allereerst opmerken dat het voorstellen betrof
die slechts na de bevrijding van Nederland konden worden uitgevoerd.
Het gevolg hiervan was dat de Combined Chiefs of Staff, volledig in beslag
genomen door de talloze urgente problemen welke uit de oorlogvoering
tegen Duitsland en Japan voortvloeiden (Italië had begin september '43
gecapituleerd), geen behoefte hadden, aan die voorstellen bijzondere
aandacht te besteden. De Amerikaanse Joint Chiefs of St'!ffhadden voor
de strijd ter zee tegen Japan de Britse Navyal niet nodig - aan Neder-
landse troepeneenheden, die eerst nog gevormd, geoefend en uitgerust
moesten worden voordat zij in Japan aan land zouden worden gezet,
hadden zij geen enkele behoefte en wat de eenheden betrof die eventueel
in Indië ingezet zouden worden, was er de onzekerheid of Indië in de
fase waarin dat zou geschieden, nog goeddeels tot MacArthurs gezags-
gebied zou behoren dan wel overgedragen zou zijn aan Mountbatten.

De gevolgen van dit alles waren dat ten aanzien van de vijftien in Indië
in te zetten gezagsbataljons begin '45 slechts vaststond dat de Britten voor
hun uitrusting zouden zorgen en dat de Australische regering zich in
beginsel bereid had verklaard, hen in Australische militaire kampen te
oefenen. Niet geregeld was toen het punt of Eisenhowers hoofdkwartier
ermee accoord zou gaan dat zoveel mannen die ook in Europa als
militairen gebruikt konden worden, uit Nederland zouden verdwijnen
en evenmin was het punt van hun transport naar Australië geregeld - bij
dat laatste herinneren wij er aan dat de Nederlandse regering pas zes
maanden na het einde van de vijandelijkheden met Duitsland en Japan
vrijelijk over haar eigen troepenschepen zou beschikken.
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