DE TERUGKEER VOORBEREID

“The Combined Chiefs of Staff are of the opinion that any detailed decision as to the
transfer of ships and aircraft to the Netherlands Governnient must depend upon the situation
at the time of the liberation of Holland and cannot be made this far in advance.

The Combined Chiefs of Staff propose that . . . the Netherlands government should
deal directly with the British Chiefs of Staff on all matters pertaining to vecruitment and
training for future Netherlands naval units’* —

niet alleen de Amerikanen maar ook de Engelsen hadden dus niet willen
toezeggen om ook maar één van de vijf-en-twintig eenheden welke
Furstner had laten aanvragen, ter beschikking te stellen, en nadien ging
de Britse Admiralty niet verder dan Furstner te beloven dat aan Nederland
te gelegener tijd één vliegkampschip overgedragen zou worden.

De Commissie Oorlogvoering had Furstners ambitieuze plan goedge-
keurd in afwezigheid van van Mook die toen op wereldreis was — hij
werd pas ingelicht na zijn terugkeer in Londen, eind mei '44. Een grote
uitbreiding van de haven van Soerabaja? Maar dat was een Indische
aangelegenheid! Alles wat daarmee te maken had (er vloeide o.m. uit
voort dat Furstner het vit Indié geévacucerde personeel van het Marine-
etablissement, dat zich goeddeels in Zuid-Afrika bevond, zorgvuldig
vasthield), werd, aldus van Mook in zijn brief aan Logemann, ‘in een
operationele geheimzinnigheid ... aan de waarneming van hem die
tenslotte voor Indig en de Indische financién de verantwoording droeg,
onttrokken.”

Wij vermeldden zojuist dat Furstner aan de bescheidener vlioot waar-
voor hij in maart ’44 de hulp van de Combined Chiefs of Staff aanvroceg,
een mariniersbrigade wilde toevoegen. Toen de Combined Chiefs of Staff
die hulp weigerden, zag het er, merkwaardig genoeg, naar uit dat, was
Nederland eenmaal bevrijd, die mariniersbrigade met spoed gevormd
zou worden, althans wanneer de oorlog met Japan dan nog voort-
duurde.

Na de Meidagen van '40 (het Korps Mariniers telde toen ca. elfhonderd

! Brief, 10 april 1944, van de Combined Chiefs of Staff aan de Netherlands delegation bij
de CCS, av., dl. VIl a, p. 383. 2 Brief, 31 juli 1945, van van Mook aan Logemann.
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