
MACARTHUR WIL EEN NEDERLANDS SMALDEEL

Ceylon gezonden, zelfs zonder overleg met MacArthur, en het gevolg
daarvan was dat deze in april '44 bij de actie tegen Hollandia niet de
beschikking had over Nederlandse marine-eenheden die hij toen (hij had
dat in '43 geweigerd) graag aan de Amerikaanse Seventh Fleet had toege-
voegd. Er werd in Hollandia een Nederlandse vlag buitgemaakt - die
gingen schout-bij-nacht Koenraad. generaal van Oyen, van der Plas en
Blom hem aanbieden. MacArthur bleek zeer verbolgen. 'And where are
your gunboats?' vroeg hij aan Koenraad (doelend op de 'Soemba' en de
'Flores' die in juli '43 uitstekend werk hadden verricht bij de Geallieerde
landingen op Sicilië). Hij beklaagde zich er over dat de 'Tromp' en de
'Van Galen' van Ceylon uit hadden deelgenomen aan de acties van de
Britse Eastern Fleet - 'Tell your Government', zei hij, 'that [ need those ships
here.' I Tegen van der Plas zei hij midden juli, aldus deze: 'Op het ogenblik
dat actie naar Nederlands gebied voor de deur stond en de locale kennis
en het schitterend zeemanschap der Nederlandse marine van onschatbare
waarde zouden zijn geweest, waren de Nederlandse oorlogsschepen
teruggeroepen." Onder verwijzing naar het feit dat de Japanners in het
oosten van de Grote Oost zwak waren en op vele eilanden slechts geringe
garnizoenen bezaten, beloofde hij dat hij, aldus van der Plas aan de
Enq uêtecommissie,

'wanneer onze schepen terug zouden komen, ... daar een apart smaldeel van zou
vormen onder Nederlands commando. Zij zouden natuurlijk ook ingezet worden
bij grote acties maar hoofdzaak was dat deze schepen gebieden zouden kunnen
bevrijden, dat wij dat zelf zouden kunnen doen, onder Nederlandse en niet onder
Amerikaanse vlag, en dat wij vandaar personeel zouden kunnen afhalen en
africhten voor troepen. Hij zou die volledig bewapenen en uitrusten. Hij noemde
een cijfer van vijftig- à zestigduizend man. 'Maar', zei hij er toen reeds bij, 'u
hebt meer aan vijfduizend nu dan aan vijftigduizend over een jaar."3

Begin september '44 bracht van der Plas dit aanbod (waarbij MacArthur
geen overleg had gepleegd met de commandant van de Seventh Fleet,
Admiral Thomas C. Kinkaid) in Londen aan Furstner over. Deze ging er
niet voetstoots op in - hij had alleen de 'Tromp' in het Oosten gelaten
(het schip moest in Australië gerepareerd worden) maar de 'Van Galen'
en 'Tjerk Hiddes' naar Europa terug mogen halen. Waarom? Omdat,
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