
DE TERUGKEER VOORBEREID

aldus Furstner, de Admiralty Nederland twee zware kruisers en een
vliegkampschip had beloofd (de overdracht van die kruisers is niet
doorgegaan - het is, maar pas na de oorlog, bij het ene vliegkampschip
gebleven); die schepen moesten in een bevrijd Nederland bemand wor-
den - hij had daar, gelijk vermeld, voor deze en voor andere nieuwe
schepen vierduizend man nodig: tweeduizend marinemannen die de
Duitse bezetting hadden doorstaan en tweeduizend die eerst opgeleid
moesten worden, welnu: voor die opleiding moest een deel van de
bemanningen zorgen die in de oorlog gevaren hadden.

Daarbij moet ook nog bedacht worden dat Furstner in de herfst van
'44 niet de enige was die veronderstelde dat de oorlog tegen Japan nog
wel twee jaar zou duren, en dat zich bovendien bij de varende beman-
ningen een zekere oorlogsmoeheid had afgetekend. Het leek althans
Purstner nauwelijks mogelijk, van hen die vier-en-een-halfjaar lang hun
gezins- en familieleden niet hadden gezien, te vergen dat zij in het Verre
Oost n zouden blijven of er weer heen zouden varen zonder dat zij een
periode van kort verlof in bevrijd Nederland zouden hebben gehad. Lang
niet iedereen aan boord van de schepen brandde van verlangen, de
Japanners uit Indië te verdrijven. Toen de commandant van de kanon-
neerboot 'Flores' begin '44 in de Middellandse Zee vernam dat zijn schip
misschien naar Ceylon gestuurd zou worden, 'heb ik', vertelde hij aan
de Enquêtecommissie, 'wel met de mensen gepraat. Ik sprak bijvoorbeeld
met een milicien' (een bij de marine ingedeelde dienstplichtige),

'een slagersjongen, die zei: 'Of wij Indië hebben of niet, ik ben slagersknecht in
Amsterdam en dat vlees bezorg ik toch wel in Amsterdam!' De stemming bij mij
aan boord was zo, dat de mensen met plezier wilden vechten, maar voor Holland,
en Indië ging hun niets aan."

Helfrich kon zich 'die bestaande drang van het personeel, Holland
eindelijk terug te zien, al was het maar even', heel wel indenken - hij
'zou ook niet geweten hebben, hoe het gelopen was als wij ons er niets
van hadden aangetrokken." Dienstweigering wellicht? Zij heeft zich aan
boord van de 'Tromp' en van de onderzeeboten die wèl in het Oosten
bleven, niet voorgedaan.

Hoe dit alles zij, van der Plas kreeg van Furstner te horen dat hij, als
MacArthur zijn aanbod schriftelijk herhaalde, bereid was, in november
'44, alle bezwaren ten spijt, toch enkele eenheden Oostwaarts te zenden.

I Getuige J. S. Bax, a.v., p. 1207. 2 Helfrich: Memoires, dJ. II, p. I73.
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