
MEER KRACHTEN VOOR DE 'NICA' ?

Een week later, begin april '45, deelde de verbindingsofficier met
MacArthurs hoofdkwartier in de vergadering van de Raad mee v dat,
'hoewel definitieve beslissingen terzake nog niet zijn genomen' (de Join!
Chiefs of Staffhadden MacArthurs voorstellen voor grote landingen op
Java nog niet goedgekeurd), toch vóór eind mei tien of elf nieuwe
Nica-detachementen moesten zijn gevormd. Nu drong de gezant op-
nieuw op het tijdelijk buiten dienst stellen van oorlogsschepen en andere
gevechtseenheden aan. Helfrich weigerde: men zou in dat geval 'kans op
muiterij' krijgen. Van Mook zei dat het buiten dienst stellen zijns inziens
niet persé noodzakelijk was - de bemanningen konden uitgedund wor-
den. Helfrich antwoordde dat dit niet mogelijk was. Men kwam geen
stap verder.

Het is tegen die achtergrond begrijpelijk dat men later in april aan de
mededeling dat de Joint Chiefs of Staff door MacArthurs plannen voor
Java een streep hadden gehaald, één lichtzijde ontwaarde: er zou meer
tijd zijn voor de vorming van nieuwe Nica-detachementen. Die waren
overigens niet alleen voor Java en de andere eilanden in MacArthurs
gezagsgebied nodig (er werd toen in totaal gerekend op 30 grote en 20

kleine detachementen die tezamen ca. vijfduizend man zouden tellen
welke uit bevrijd Nederland moesten komen) maar ook voor Sumatra
- Mountbatten wenste in eerste instantie ca. vierhonderdvijftig man
Nica-personeel te krijgen: zij moesten per loktober op Ceylon aanwezig
zijn.

Hoe kon men die meer dan vijfduizend man voor de Nica; bijeen-
schrapen? Men zou bovendien al die detachementen niet zonder een
minimum aan bescherming kunnen inzetten: aangezien de Indonesische
politiemannen die, naar gemeend werd, volledig gediskrediteerd waren,
niet ingeschakeld zouden kunnen worden (op Tarakan waren zij met de
Japanners het binnenland ingetrokken), dienden aan elk Nica-detache-
ment enkele nieuwe politiepelotons te worden toegevoegd.

Het gehele probleem van de personeelsvoorziening van de Nica was,
zolang er geen krachten uit bevrijd Nederland zouden arriveren, onop-
losbaar.

Er was evenwelnàg een probleem: dat van de goederenvoorziening.

1 A.v., 4 april 1945.


