HET PLAN-SITSEN

MacArthur, terwijl de tweede groep thans te Londen en bij het hoofdkwartier
van Lord Louis Mountbatten in bewerking is. Daacnaast zijn enige meer algemenc
behoeften op het gebied van transport en radioverbindingen afzonderlijk met de
betreffende Geallieerden opgenomen.”

Gedurende een groot deel van ’43 had Sitsen aan zijn plan gewerkt
zonder te weten of er kans op was dat de Geallicerden er de onontbeer-
lijke medewerking aan zouden verlenen, maar dat probleem leck eind
43 te zijn opgelost, toen minister Kerstens, die verantwoordelijk was
voor het reliefen de rehabilitation van het moederland, van het hoofd van
de Civil Affairs Division van het War Department, Major General John H.
Hilldring, te horen had gekregen dat de Amerikaanse en de Britse Jegers
zes maanden lang voor de volledige hulpverlening aan de in Europa te
bevrijden volkeren zouden zorgdragen. IDat was grootspraak geweest
— het State Departinent had Hilldrings toezegging wel bevestigd maar met
twee voorwaarden er bij die er alle waarde aan ontnamen: er moesten
voor de hulpverlening voldoende schepen zijn en de oorlogvoering (niet
alleen tegen Duitsland maar ook tegen Japan) mocht er niet door geschaad
worden. Omstreeks de jaarwisseling '43-'44 werd van Mook in Was-
hington door Kerstens over Hilldrings toezegging ingelicht maar van de
reserves die het State Department had gemaakt, vernam hij niets — het
gevolg was dat hij in zijn reisverslag over de door Sitsen gemaakte
schattingen schreef: ‘Bij de behandeling kan worden uitgegaan van de
... genomen beslissing, dat de voorziening voor de eerste zes maanden
voor de verantwoordelijkheid zou komen van de militaire autoriteiten.’?

Er zouden dus, zo hoopte van Mook, onmiddellijk na de bevrijding
grote hoeveelheden goederen in Indi€ ingevoerd worden en dat zou, was
er het economisch leven weer op gang gekomen, tot hernieuwing van
de Indische export leiden. Dat alles wilde hij onder overheidscontrole
houden en daartoe liet hij in Australié een nieuwe organisatie oprichten:
de Netherlands-Indies Government Import- and Export Organisation oftewel
de Nigieo, welke de oud-directeur van een handelsonderneming op
Malakka, die zich al voor de oorlog in Australié had gevestigd, als
directeur kreeg.

Deze Nigieo begon met goederen voor Merauke in te kopen: een zeer
bescheiden begin. Later in '44 kwamen daar aanschaffingen bij die voor
Hollandia en voor de nadien door MacArthur bevrijde gebieden nodig
waren. Uiteraard zou de organisatie zeer belangrijk uitgebreid moeten

' Van Mook: ‘Reisverslag 22 december 1943—30 mei 1944°, p. 10. 2 Awv.
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