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er over eens geweest dat een capitulatie van de japanse regering nog niet
behoefde te betekenen dat alle japanse militairen de strijd zouden staken.

*

Nog voordat de beslissing inzake java was gevallen, had van Mook een
brief geschreven aan Logemann en was hij aan een brief aan Schm utzer
begonnen.

Logemann woonde in de hongerwinter in Utrecht maar van Mook
nam in maart '45 aan dat Nederland benoorden de rivieren spoedig zou
worden bevrijd - schreef hij in Australië een brief, dan zou het in elk
geval weken duren voordat deze aan Logemann ter hand gesteld zou
kunnen worden. 'Beste Dolf', schreef hij deze op 17 maart (tien dagen
nadat de Amerikanen bij Remagen over de Rijn waren gekomen),

'het is een grote teleurstelling (maar veel groter voor jullie die in de ellende
zitten dan het voor ons kan zijn) dat Nederland nog altijd onder de bezetting
zucht en ik je niet heb kunnen weerzien, toen ik de laatste keer in Londen en
Brabant was' -

dat hij in Londen Logemanns naam aan de koningin had genoemd als
mogelijke minister van overzeese gebiedsdelen in het na de bevrijding
te formeren kabinet, verzweeg hij. Zijn brief bevatte wèl een waarschu-
wing terzake:

'Wij zullen bij het herstel van ons koninkrijk voor moeilijkheden komen te
staan waarvan wij de omvang op het ogenblik waarschijnlijk nog niet eens ten
volle beseffen. Ook daarom hoop ik dat je je gezondheid hebt behouden, omdat
ik overtuigd ben dat je in dat herstel een grote rol zal kunnen spelen.' I

Ruim twee weken later, op 2 april, begon hij in Camp Columbia aan
een lange brief aan Schmutzer. H~ schreef er in dat het 'onzeker' was,
wanneer MacArthur een grote aanval op de japanners in Nederlarids-
Indië zou inzetten, en vervolgde:

'Belangwekkend is in dit verband een rapport, dat ik dezer dagen kreeg van
wèl-ingelichte Britse zijde. Daarin werd als strategisch inzicht van de Chiefs of

I Brief, 17 maart 1945, van van Maak aan Logemann (ARA, Col I.-van Maak, 2).
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