DE TERUGKEER VOORBEREID

Staff vermeld, dat men in de eerste plaats voort zou gaan met het veroveren van
bases om Japan, om vervolgens van daaruit door een intensieve blokkade en
intensief luchtbombardement te trachten dat rijk zodanig te verzwakken, dat een
geconcentreerde aanval binnen korte tijd op het hoofdeiland zelf zou kunnen
worden gedaan. Als gevolg van dit inzicht zouden operaties in het Zuiden geheel
op het tweede plan komen. De zegsman vertelde er overigens bij, dat men in
Amerikaanse militaire kringen zeer sceptisch stond tegenover ons vermogen om
onze taak in Indié te vervullen en dat men reeds voorbereidingen trof om ons
daarbij, niet zonder compensatie, bij te staan dan wel het werk uit onze handen
te nemen.

Overigens is één ding duidelijk genoeg: in allerlei Geallieerde kringen, wel-
willende en minder welwillende, begint men zich af te vragen, welke invlioed
de ernstige staat, waarin Nederland verkeert, zal hebben op onze kracht en onze
positie in de naaste toekomst.

... Wij doen trouwens goed om ook voor onszelf niet te verbergen, dat de
trage bevrijding en de grote verwoesting in Nederland gevolgen kunnen hebben,
die voor ons koninkrijk gevaarlijk zijn. Wij komen tenslotte steeds dichter voor
het ogenblik waarop niet meer de plannen, maar de feiten zullen spreken en
waarop wij zullen moeten tonen in staat te zijn tot datgene, wat onze natuurlijke
taak is bij de bevrijding van Nederlands-Indi&.

Voor mijzelf ben ik van oordeel, dat dit voor de naaste toekomst in hoofdzaak
een kwestie van mensen is. Ik heb die overtuiging reeds van begin 1943 aan mijn
toenmalige collega’s in het Kabinet trachten bij te brengen en hun de urgentie
trachten te doen gevoclen om het uiterste te doen ter verzameling van een équipe,
die althans de eerste bestuursvoorziening in Nederlands-Indi& zou kunnen ten
uitvoer leggen. Tk heb daarvoor slechts zeer langzaam begrip en gehoor kunnen
vinden; veel te lang zijn dec daadwerkelijke maatregelen in die richting opgehou-
den door de vals gebleken hoop, dat Nederland betrekkelijk spoedig in zijn geheel
zou worden bevrijd, en de verwachting, die misschien evenzeer vals zal blijken,
dat daarna de strijd tegen Japan nog zeer lange tijd zou vorderen. De bevrijding
van Nederland is helaas vertraagd; de ineenstorting van de Japanse machr schijnt
in de laatste maanden aanzienlijk te zijn versneld en tussen deze twee veel korter
op elkaar gevolgde gebeurtenissen zitten wij voor onze personeelsvoorziening
in tijdnood’ —

bij die personeelsvoorziening moest, meende hij, prioriteit gegeven
worden aan de Nica.

Twaalf dagen later, op 14 april, zette hij de brief aan Schmutzer voort.
Spoor had hem toen ingelicht dat MacArthurs voorstellen voor een
landing op Java waren afgewezen. ‘Voor ons betekent dit aan de ene kant
een hernieuwde mogelijkheid om straks toch nog op tijd te zijn’, maar

‘aan de andere kant stelt de beslissing de bevrijding van Nederlands-Indié
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