VAN MOOKS LANGE BRIEF AAN SCHMUTZER

misschien voor vele maanden uit en betekent zij dus een voortgezet lijden van
onze land- en rijksgenoten, met name van hen, die in krijgsgevangenschap of
internering zuchten. Wat dit betekent, heb ik in de laatste dagen kunnen verne-
men van cen dozijn krijgsgevangenen en een zestigtal geinterneerden, die in
Manila werden bevrijd en die hierheen gekomen zijn.

Het lot van de krijgsgevangenen is verreweg het ergst; de hier gearriveerden
zijn waarschijnlijk het restant van enige honderden, die in begin 1942 in Indié
werden krijgsgevangen gemaakt. Zij zijn eerst naar Thailand gesleept, waar zij
onder de meest gruwelijke omstandigheden aan cen spoorweg hebben mocten
werken en waar ecen Nederlandse militieplichtige, die de namen van overledenen
verzamelde, midden 1944 reeds 2 soo bijeenhad (op verre na niet volledig), zij
werden daarna op transportschepen geladen cn van Singapore naar Japan gediri-
geerd. Het betreffende transportschip is kort na vertrek uit Manila getorpedeerd,
waarbij geen zesde van de mensen is gered.! Aangezien de krijgsgevangenen-
transporten naar Japan in de tweede helft van 1944 zeer frequent zijn geweest en
vele van die transportschepen door Gealliecrde actie zijn ondergegaan, mogen
wij aannemen, dat dit niet een zeldzaam geval betreft. Hetgeen deze mensen aan
kwelling en ontbering hebben meegemaakt is nauwelijks te beschrijven en, voor
wie het niet zelf beleefd heeft, niet voor te stellen.

De geinternecrden zijn over het algemeen minder wreed behandeld, maar
hebben toch allen zeer onder honger en ziekte geleden en bovendien de betrek-
kelijke afleiding van geregeld werk gemist’

Van Mook betoogde voorts dat de mogelijkheid bestond dat een deel
van de Japanners ook na Japans capitulatie zou doorvechten ‘en dat wij
dan voor het vraagstuk staan om de zaak over te nemen. Missen wij
daarvoor de organisatie, dan betckent dit zonder meer overdracht aan
onze bondgenoten. In dat verband is het van de grootste urgentic dat nu
eindelijk met de opleiding van de gezagsbataljons kan worden begonnen’
— ‘romantische fantasieén over declneming aan een verovering van
Tokio’ moest men laten varen. Hij vervolgde:

“Wanneer ik verneem hoe de Japanners Manila volkomen hebben verwoest
en hoe alles wat zich nog in de ruines bevond, door het schuim der bevolking
is geplunderd; wanneer ik daarbij tevens verneem, dat in bepaalde delen van de
Philippijnen ecen volslagen wetteloosheid heerst en niet weinigen van de z.g.
guerrillas zuiver roverbenden zijn, dan kunt ge begrijpen, hoe wij alles zullen
moeten aangrijpen wat nog regelmatig werken kan, om een chaos te voorkomen.
En voor dit doel heb ik tot dusver niet veel meer bijeen dan een paar honderd

' Dit betreft de ondergang van de ‘Orioloe Maroe’ dic op 14 december "44 tot zinken
was gebracht.
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