
VAN MOOKS LANGE BRIEF AAN SCHMUTZER

'Ik wens u de kracht'; zo eindigde hij, 'om uw moeilijke taak onder
deze zeer moeilijke omstandigheden te volbrengen.' 1

Toen Logemann op 24 juni '45, twee maanden nadat van Mook zijn
noodkreet had afgesloten, minister van overzeese gebiedsdelen werd,
zond van Mook hem een doorslag van zijn lange brief aan Schmutz er,
waarbij hij zich erover beklaagde dat deze laatste niets van zich had laten
horen.

Nederland

Inderdaad, het was duidelijk dat 'de rampzalige toestand in Nederland'
het bijeenbrengen en opleiden van de bestuurs- en militaire krachten
waaraan van Mook behoefte had, aanzienlijk zou vertragen. Inmiddels
was evenwel in het bevrijde Zuiden gebleken dat talrijke jongeren aan
de verdrijving van de Japanners uit Indië wilden deelnemen en hetzelfde
zou in het gebied benoorden de rivieren het geval zijn, nadat de Wehr-
macht daar op 5 mei had gecapituleerd.

Dat roept allereerst de vraag op, hoe zich in de jaren van de Duitse
bezetting de publieke opinie in Nederland ten aanzien van Nederlands-
Indië had ontwikkeld.

Over wat zich in Indië afspeelde, kreeg men maar heel weinig infer-
matie. Het gebrek aan gegevens die terzake op Ceylon en in Australië
werden ontvangen, leidde er toe dat Indië in de berichtgeving van de
BBC, van Radio Oranje en (in de periodejuli 'a r-oktober '42) van Radio
Brandaris maar weinig werd genoemd. Van Mook hield begin oktober
'42 voor Radio Oranje zijn eerste toespraak; hij beschikte toen over de
inlichtingen welke van der Star, Stokhuyzen en van der Veen (de drie
die begin juli van Java waren weggevaren) hadden verstrekt; die deden
hem zeggen:

'De geest en de onderlinge hulpverlening zijn ... prachtig en de verhouding
tot de inheemse bevolking, die zelf lijdt en vol mededogen is, is goed. Alles
wacht op de bevrijding. De bevrijders zullen overal hulp en verwelkoming
vinden."

I Brief, 2-26 april I945, van van Maak aan Schmutzer (a.v.), 2 Radio Oranje, 2 okt.
]942.
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