
DE TERUGKEER VOORBEREID

Het gehele jaar' 43 door had hi] hier niets aan toe te voegen maar in
'44, na zijn terugkeer van zijn wereldreis, gaf hij in zoverre een genuan-
ceerder beeld dat hij de luisteraars in bezet gebied meedeelde dat enkele
vooraanstaande Indonesiërs (hij gaf geen namen) met de Japanners waren
gaan samenwerken en dat het Japans bestuur een soort volksvertegen-
woordiging (de Centrale Adviesraad) had kunnen oprichten. 'Een aantal
nationalistische politici,' zei hij eind juni '44,

'enige leiders van organisaties en een enkele eerzuchtige Indonesische bestuurs-
ambtenaar konden de Japanners met name noemen als hun medewerker doch
van die bekenden konden of wilden zij slechts enkelen voor de microfoon
brengen. En in hetgeen die weinigen spraken, was voor de goede verstaander
zoveel geestelijk voorbehoud dat men zich moest afvragen of zij inderdaad
medewerkers waren' -

dat was een conclusie die van der Plas had getrokken. Van Mook zei
voorts o.m.:

'Het harde lot van krijgsgevangenen en geïnterneerde mannen, van in be-
nauwde stadswijken opgesloten vrouwen en kinderen wekt medegevoel. Het
gemis aan recht in het openbaar leven doet naar vroegere tijd terugverlangen. De
schijnvertoning van een ja-en-amen zeggende zogenaamde volksvertegenwoor-
diging en van in wezen gevangen colla borateurs steekt schril af bij de rustige
en aan het bevolkingsbelang getrouw gebleven houding van het inheems
bestuur' -

en ook uit die passage sprak de visie die zich bij van der Plas had
ontwikkeld.

'Angst en armoede zijn steeds meer de vaste begeleidingsverschijnselen geworden
ook van deze Nieuwe Orde. En onder die druk groeit het verzet. Ik zal daarover
bij een volgende gelegenheid tot u spreken. Maar nu kan ik reeds zeggen dat in
Indië alle groepen van de burgerij reikhalzend uitzien naar de verdrijving van de
Japanner, naar de komst van de Geallieerde strijdkrachten, en hopen dat onder
die bevrijders, zodra ons land verlost zal zijn van de Duitser, een zeer ruime plaats
(ik ben er zeker van) ingenomen zal worden door de zonen en dochters van
Nederland."

Die 'volgende gelegenheid' deed zich een week later voor. 'De colla-
boratie op ideelogische grondslag verdwijnt', zei van Mook toen,

I A.v., 29 juni 1944.


