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'en aan de andere arm van de weegschaal neemt het verzet toe. Wij weten uit
spaarzame berichten dat het verzet met de wapens in de binnenlanden van
Sumatra en elders langer duurde dan wij konden vermoeden. De grote afstanden
en het gebrek aan radio-communicatiemiddelen deden ons al spoedig bet contact
verliezen met deze moedige mensen die, Daar uit een japanse broadcast bleek, tot
oktober van verleden jaar, achttien maanden na de bezetting, nog in het veld
waren. Het waren Nederlanders en Indonesiërs, zoals in Nederland de Indone-
siërs deelnemen aan het verzet' -

inderdaad, de Japanners hadden in hun berichtgeving over de razzia's die
zij in september '43 op Sumatra hadden uitgevoerd (zij hadden toen bij
elkaar ca. drieduizend personen opgepakt: Nippon-werkers die in inter-
neringskampen en grote aantallen Ambonnezen en Menadonezen die in
interneringskampen dan wel gevangenissen opgesloten waren), formu-
leringen gebruikt die de indruk wekten dat groepen gewapenden waren
uitgeschakeld. 'Laat ons tonen', zo eindigde van Mook, 'dat wij door alle
ellende heen een groot en goed volk zijn gebleven en wij zullen een
ander volk kunnen terugvinden, waarmee wij tezamen een hecht rijk
kunnen herbouwen.'!

Een maand later, begin augustus '44, prees hij 'de eensgezindheid van
zeer uiteenlopende maatschappelijke groepen', die zich in Indië in de
maanden van de Japanse invasie zou hebben afgetekend; 'daarom', zei
hij, 'is Indië waard om straks met uw hulp als zelfstandig deel van ons
koninkrijk te worden bevrijd."

Zijn laatste toespraak voor Radio Oranje hield hij op I7 oktober '44,
toen hij als tijdelijk luitenant-gouverneur-generaal naar Australië vertrok.
Hij eindigde toen met 'een persoonlijk woord': 'Ik aanvaard de plicht om
mij nu, terwijl de bevrijding van mijn vaderland in het zicht is' (er was
nog hoop dat Montgomery vóór de winter de barrière van de grote
rivieren zou kunnen passeren),

'naar Australië te begeven niet zonder leedwezen over het feit dat ik bij die
bevrijding niet tegenwoordig zal kunnen zijn en uw vreugde om de afneming
van het Duitse tyrannenjuk niet met u zal kunnen beleven. Maar ik aanvaard haar
ook met opgewektheid, omdat ik weet dat ook ginds een ieder in zijn hart met
u meeleeft en dat een goede taakvervulling daar, gedurende deze overgangstijd,
ertoe zal bijdragen, ook die tweede bevrijding van onze land- en rijksgenoten in
Indië naderbij te brengen.'

I A.v., 6 juli 1944. 2 A.v., 3 aug. 1944.
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