
DE TERUGKEER VOORBEREID

In bevrij d Nederland zou een nieuwe regering aantreden - zij zou
eventueel een nieuwe luitenant-gouverneur-generaal kunnen benoemen.
Aan wie dat ook werd, zou voor de geest staan, zei hij,

'het beeld van een vrij Nederland, dat zich opricht en in het gelid treedt van de
bondgenoten die de strijd tegen Japan ten einde zullen voeren. Het is een beeld
van een aan de bezetter zich ontworstelend Indië, gewond en geschonden, maar
gereed om weder als deelgenoot zijn plaats te nemen in het koninkrijk, Het is
het beeld van Harer Majesteits landvoogd, Tjarda van Starkenborgh, uit zijn
gevangenschap verlost en in zijn gezag hersteld, aan wie het iedere luitenant-
gouverneur-generaal een onschatbaar voorrecht zal zijn, dat gezag, zo goed als
dat in zijn vermogen ligt, weder over te dragen."

Men ziet: er werd door van Mook in deze uiteenzettingen voor Radio
Oranje geen enkele formulering gebruikt die verder ging dan in de
7 december-toespraak van de koningin was gezegd. Hoofdelementen in
zijn uiteenzettingen waren dat er in Indië in de maanden van de Japanse
invasie sprake was geweest van een opmerkelijke eensgezindheid, dat
slechts weinige Indonesiërs ('een aantal nationalistische politici, enige
leiders van organisaties en een enkele eerzuchtige') met de Japanners
waren gaan samenwerken, dat de inheemse bestuurders louter de belan-
gen van de bevolking waren blijven dienen, dat er sprake was geweest
van een lang, door 'Nederlanders en Indonesiërs' samen volgehouden
verzet en dat 'alle groepen van de burgerij' hoopten dat zich onder de
Geallieerde bevrijdingsstrijdkrachten talrijke Nederlanders zouden be-
vinden.

Deze hoofdelementen sloten op wezenlijke punten aan bij het beeld
dat het overgrote deel van de burgerij in het moederland van de eigen
situatie had: slechts een zeer kleine minderheid had met de Duitse
bezetter samengewerkt, er was meer en meer verzet geboden en de
overweldigende meerderheid had hartstochtelijk verlangd naar de bevrij-
ding die door de terugkeer van koningin Wilhelmina zou worden
gesymboliseerd. Anders gezegd: de bevrijding van Indië, hoe moeilijk
misschien ook door het verzet dat de Japanners (Duitslands bondgene-
ten!) zouden bieden, was in wezen een even natuurlijke zaak als de
bevrijding van Nederland. Op dat punt bestond eenstemmigheid - ver-
deeldheid was er ten aanzien van de vraag wat dan de plaats van Indië
zou worden in het koninkrijk, aan welks integraal herstel niet werd
getwijfeld.
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