‘DAAR KRIJGEN WE NARIGHEID MEE’

*

Over de verhouding tussen Nederland en Indié& was v66r de 7 december-
toespraak maar heel weinig in de Nederlandse illegale pers geschreven.
Slechts één blad had op herziening van die verhouding aangedrongen:
Vrij Nederland; het had in april ’42 bepleit dat Indi€ een ‘gelijkgerechtigd’
deel van het koninkrijk zou worden, ‘baas in eigen huis’; het blad had
voorts de vorming van een ‘rijksraad met wetgevende bevoegdheid’
wenselijk genoemd, waarin (conform de verhoudingen die al voor de
rijksconferentie aangekondigd waren) Nederland en Indié elk met vijf
en Suriname en de Antillen elk met één lid vertegenwoordigd zouden
zijn. Men ziet: Vrif Nederland dacht aan een voortgezet rijksverband.
Voortzetting van dat verband was ook de teneur van de 7 december-
toespraak maar daarbij werd toch in één zinsnede achter die voortzetting
een vraagteken geplaatst, daar namelijk waar de koningin zei: ‘Ik weet
dat geen politieke eenheid en verbondenheid op den duur kunnen blijven
bestaan, die niet gedragen worden door de vrijwillige aanvaarding en de
trouw van de overgrote meerderheid der burgerij.” In Indié was van die
‘vrijwillige aanvaarding’ nimmer sprake geweest. Toen dan ook wat de
koningin gezegd had als woordelijke tekst doordrong in het kamp te St.
Michielsgestel, waar de bezetter, bevreesd voor de reacties die een
Geallieerde landing op de Nederlandse kust zou uitlokken, begin mei
'42 ca. viethonderdzestig vooraanstaande Nederlanders als gijzelaars had
geinterneerd, zei Logemann tegen de vroegere voorzitter van de Tweede
Kamer-fractie van de Christelijk-Historische Unie, H. W. Tilanus, die
mét hem geinterneerd was: ‘Lees die rede eens, want daar krijgen we
narigheid mee.’! Dachten anderen ook zo? Hier en daar zeker. Mr. G. H.
Slotemaker (een broer van de directeur van het Netherlands Information
Bureau te New York), lid van de in de illegaliteit gevormde commissie
die de zendingen van de z.g. Zwitserse Weg samenstelde, verklaarde aan
de Enquétecommissie, dat ‘juist over die rede van de koningin . .. heel
veel te doen is geweest. Er was toen sprake van die vrijwilligheid’
(Slotemaker doelde kennelijk op de woorden ‘vrijwillige aanvaarding’),
‘waarvan niemand wilde geloven dat het zo gezegd was. Ze zeiden dan
ook dat het wel een beetje anders zou zijn’? — en daarbij valt te bedenken

v G. Puchinger: Tilanus vertelde mij zijn leven (1966), p. 219. * Getuige G. H. Slote-
maker de Bruine, Eng, dl. IV ¢, p. 581.
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