
DE ILLEGALE PERS OVER NEDERLAND EN INDIË

deling van de Indische begroting door het Nederlandse parlement laren
vervallen. Nederland had in Indië nog een grootse taak, ook bij de
verspreiding van het Evangelie - zonder Indië zou Nederland slechts 'een
niets betekenende, kleine natie' zijn.'

Zo dacht ook een tweede illegaal blad waarin anti-revolutionairen veel
invloed hadden, Geïllustreerd Vrij Nederland (later tot Ons vrije Nederland
herdoopt): 'Mocht Indië wegvallen, dan zal zeker 40% van ons volk
werkloos worden ... Bittere annoede zou voor ons het verlies van Indië
betekenen."

Het liberale illegale blad Slaet op den Trommele had niet veel moeite
met het 'eigen bestuur' van Indië, Suriname en de Antillen, zij het dat
dit blad de rol van de Nederlanders in Indië geenszins 'uitgespeeld'
achtte:

'Bij de toekomstige ontwikkeling van Indië tot een harmonische samenleving
zal de autochtone bevolking zeker een groter aandeel in het bestuur van het land
moeten hebben dan vóór de oorlog. Maar wij hopen dat tot in lengte van dagen
de Nederlauder er zal blijven 'thuis behoren' en zijn deel in die ontwikkeling
zal hebben."

Het illegale blad Je Maintiendrai, uitgegeven door aanhangers van de
in december '41 door de bezetter verboden massale beweging de Neder-
landse Unie, drukte dat laatste scherper uit. 'In onze toekomstplannen',
schreef dit blad, 'is er slechts plaats voor één Groot-Nederlands Rijk,
gevormd door Nederland, Nederlands-Oost-Indië en Nederlands-
West-Indië, een andere gedachte komt voor ons niet in aanmerking."
Trouwens, zo meende Je Maintiendrai: 'Onder de Japanse bezetting (is)
geen enkele nationalistische leider het gouvernement ... ontrouw ge-
worden."

Er klonken in de linkse illegale bladen hier en daar andere geluiden.
De Vrije Katheder, illegaal blad van communistische studenten, vond

dat aan 'Indonesië volle zelfstandigheid' moest worden toegekend. 'Zal
dit leiden tot een breuk ... ? Geenszins. Deze toekenning van zelfstan-
digheid sluitjuist in, dat Indonesië uit vrije wil een band met Nederland
zal kunnen aangaan." De Waarheid, het orgaan van de illegale CPN,
schreef in mei '43: 'Nederland en Indonesië mogen zich niet van elkaar
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