DE ILLEGALE PERS OVER NEDERLAND EN INDIE

vreemd aan wanneer men zich voor de geest haalt dat het Indische
vraagstuk in de eerste vier naoorlogse jaren het belangrijkste vraagstuk
was waarmee Nederland worstelde — geenszins vreemd is het daarente-
gen wanneer men er op let hoe traditioneel door de meeste Nederlanders
gedacht werd. Tot en met de val van Indié (maart '42) had vrijwel alles
wat men sinds mei ‘40 in bezet gebied over gebeurtenissen en verhou-
dingen in Indi& had vernomen, te maken gehad met oorlogsvoorberei-
ding en oorlog. Menigeen had toen getracht, de krenking van de snelle
nederlaag die in de Meidagen van ’40 geleden was, te boven te komen
door zich voor ogen te stellen wat niet al door Nederlanders in Indié
was opgebouwd. Verscheidene boeken waren toen verschenen die in de
zelfgenoegzame toonsoort stonden van het ‘Daar werd iets groots ver-
richt’. Evenwel: van maart *42 af werd het stil om Indi&. De regering en
haar organen konden, gelijk al vermeld, geen duidelijk beeld krijgen van
wat onder de Japanse overheersing gebeurde — wat zij aan informatie
doorgaven (men denke aan van Mooks toespraken) was op te weinig
gegevens gebaseerd en daardoor in hoge mate door wensvoorstellingen
bepaald. In werkelijkheid wist niemand wat in Indié leefde. Het gevolg
was dat wie in bezet gebied hetzij in conservatieve, hetzij in progressieve
richting lijnen voor de toekomst uitstippelde, niet meer deed dan uit-
drukking geven aan wat hij persoonlijk wenselijk achtte. De twee grote
onbekende factoren waarmee de regering te maken had: de houding van
de Verenigde Staten en de houding van de Indonesiérs, golden ook voor
de bevolking in bezet Nederland, met dien verstande dat de regering
zich althans bewust was dat dat onbekenden waren en de publieke opinie
in bezet gebied nauwelijks besefte dat die onbekenden bestonden. Bij dat
laatste moet men bovendien bedenken dat de dagelijkse bestaanszorgen
in bezet gebied van ’42 af merkbaar zwaarder gingen drukken.

Wi zijn er van overtuigd, al kunnen wij dat niet ‘bewijzen’, dat, als
men de groep van diegenen die verwanten of kennissen in Indié hadden,
uitzondert, veruit de meesten van de overige Nederlanders van maart 42
af maar weinig aan Indié gedacht hebben. Dat veranderde pas in de herfst
van '44: de nederlaag van Duitsland kwam toen in een zo nabij perspectief
te liggen, dat daarmee ook de nederlaag van Japan een vooruitzicht werd
waarmee men rekening ging houden. Velen beseften toen dat Nederland
er ook op militair gebied het zijne toe moest bijdragen dat de Japanners
uit Indi& verdreven werden, zodat er, daargelaten wat er in een volgend
stadium zou geschieden, in eerste instantie weer een normaal, ‘wettig’
Nederlands bestuur zou komen.

Welnu, het was ook van de herfst van "44 af dat men zich in illegale
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