
DE TERUGKEER VOORBEREID

Luchtvaart, ca. honderd man voor de Nica-detachementen (zij allen
gingen op 5 mei in Engeland aan land) en tenslotte driehonderd vrijwil-
ligers van wie het de bedoeling was dat zij een officiersopleiding zouden
volgen - zij zouden een eerste deel van het kader van de te vormen drie
divisies (de Expeditionaire Macht) zijn.

*

De Koninklijke Marine had achter het vertrek van geschikte krachten
meer vaart kunnen zetten. Dat dankte zij aan de nauwe relaties welke
admiraal Furstner met de Britse Admiralty had opgebouwd. De voorbe-
reidingen van de marine waren bovendien, voordat het Zuiden werd
bevrijd, verder gevorderd dan die van de landmacht: er bevond zich in
de Verenigde Staten in het Camp Lejeune een goed opgeleid kernkader
voor de te vormen brigade van het Korps Mariniers - het kwam er slechts
op aan, uit het bevrijde Zuiden voldoende krachten naar Camp Lejeune
over te brengen. Daarbij werd hulp verleend door de Britse Rear-Admiral
Sir Gerald Dickens, die vóór de Duitse bezetting Brits marine-attaché in
Den Haag was geweest en nu als Flag-officer Holland opdracht had, de
belangen van de Navy in bevrijd Nederland te behartigen. Al begin
november '44 konden de eerste voor de mariniersbrigade bestemde
oorlogsvrijwilligers via Ostende naar Engeland vertrekken; zij werden
in Londen in een depotschip van de marine gehuisvest alvorens doorge-
zonden te worden. Enkele maanden later werd een opvangkamp in
Schotland in gebruik genomen.

Om die vrijwilligers in voldoende mate aan te trekken zond het
Londense marinehoofdkwartier in november '44 een eerste, in januari
'45 een tweede en in maart '45 een derde recruteringsploeg naar het
bevrijde Zuiden; het waren ploegen die eigen transportmiddelen bezaten
en vlot werkten. Berichten omtrent hun aanwezigheid gingen als een
lopend vuurtje rond en, zo werd er bij gezegd: wie voor de mariniers-
brigade tekende, kwam snel weg! Dit tekenen werd door de vrijwilligers
niet zwaar opgenomen. 'Er was', schreef de leider van deze recruterings-
actie, de luitenant-ter-zee eerste klasse C. E. baron van Asbeck, 'maar één
gedachte: de wereld in, de vrijheid in, en dan kijken wij wel verder.' Van
Asbeck had die oorlogsvrijwilligers later 'geweldig leren waarderen ...
Maar bij de recrutering heb ik vaak mijn hart vastgehouden en gedacht:
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