OORLOGSVRIJWILLIGERS

uit de Binnenlandse Strijdkrachten en vijf uit ‘gewone’ oorlogsvrijwilli-
gers. Met die oorlogsvrijwilligers rees een moeilijkheid: velen wilden
wel deelnemen aan bezettingstaken in Duitsland maar voelden niet voor
uitzending naar het Oosten. Er moest een schifting worden aangebracht
en lege plaatsen moesten worden opgevuld. Dat alles nam tijd. Tijd nam
ook het oefenen van de recruten, waartoe in Nederland gebruik moest
worden gemaakt van het materieel dat een gedemobiliseerde Canadese
divisie had achtergelaten — materieel dat zo verwaarloosd was dat de
Artillerie-Inrichtingen bij de Hembrug aan het Noordzeekanaal inge-
schakeld moesten worden voor het nodige herstel.

Het gevolg van dit alles was dat zich, toen Japans capitulatie naderde,
in Engeland ruim vierthonderddertig vrijwilligers bevonden die er een
officiersopleiding volgden (en daarbij een uitstekend figuur sloegen),
maar de twee kampen bij Aldershot in Zuid-Engeland die het War Office
ter beschikking had gesteld voor het opvangen van de voor de gezags-
bataljons bestemde militairen, stonden op dat moment leeg — een beperkt
aantal krachten was in juni naar Australié vertrokken, nieuwe zouden pas
in de tweede helft van augustus en in september in Engeland arriveren.

Een moeciljke situatie! Toen de Raad voor Oorlogvoering op 10
augustus bijeenkwam’', zei Schermerhorn dat alles op een spoedig einde
van de oorlog met Japan wees. Wat zouden de Japanners in Indié doen?
Wellicht doorvechten? Hij achtte het ‘een somber perspectief” en daar-
mee was Logemann het geheel eens: ‘administratief en organisatorisch
komt dit nieuws te vroeg.” Wat was aan troepen beschikbaar? De eerder-
genoemde zeventien light infantry battalions. Maar hoe ze naar Engeland
en vandaar naar het Oosten te brengen? ‘Essentieel is nu’, zei Logemann,
‘scheepsruimte te krijgen en tropische uitrusting.’

Scheepsruimte? Dat was het meest klemmende punt en zulks was in
de voorafgaande maanden pijnlijk duidelijk geworden.

De transportcrisis

De Nederlandse regering alsook de andere Geallieerde regeringen had-
den, zoals ecrder vermeld, de regeling getroften dat alle troepenschepen,
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