DE TERUGKEER VOORBEREID

“Wij oordelen voorgestelde démarche te zwak met het oog op voor herstel van
het koninkrijk levensgevaarlijke situatie welke ontstaan is door genomen beslis-
singen. Recommandaties van Theatre Commanders, zo al te verkrijgen bij bestaande
onzekerheid ten aanzien van onderlinge verhoudingen en strategische plannen’

(van Mook en van Kleffens wisten dat er kans op was dat heel Indié onder
Mountbatten zou komen te vallen),

‘zullen slechts geringe invloed uitoefenen op Clombined) Clhiefs] of S[taff] aan-
gezien tegen dergelijke voorstellen allerlei technische bedenkingen opgeworpen
kunnen worden. Doen daarom het voorstel om bij hoogste Britse en Amerikaanse
CCS gelijktijdig stappen te ondernemen.”

In Londen werden de Britse Chiefs of Staffniet benaderd — dat was ook
niet nodig want in de Combined Chiefs te Washington waren zij verte-
genwoordigd door twee hoge militairen: Field Marshal Sir Henry Mait-
land Wilson (Dill was overleden) en Admiral Sir James Somerville.

Uit San Francisco reisden van Mook en van Kleffens naar Washington.
Was een stap bij president Truman wenselijk? Neen, adviseerde ambas-
sadeur Loudon: Truman was pas zes weken in functie, beter leek het hem
om, zoals de Commissie Qorlogvoering had voorgesteld, de Combined
Chiefs of Staff te benaderen. Aldus geschiedde. In de ochtend van 25 mei
spraken van Mook en van Kleffens met de voorzitter, Admiral Leahy, en
drongen aan op verlof om twintig gezagsbataljons, vijfduizend man
Nica-personeel alsook de mariniersbrigade, zodra deze gevormd was, naar
Australié over te brengen. ‘Leahy’, zo telegrafeerde van Kleffens naar
Londen,

‘raadde aan om hiertoe terstond een concreet verzoek in te dienen om de
beschikking te krijgen over bepaalde Nederlandse transportschepen voor bepaalde
tijd. Leahy zei niet te kunnen inzien dat dit, ondanks krappe transportsituatie, zou
worden geweigerd, aangezien het gaat om onze eigen schepen, mensen en
oorlogsbelangen. Hij zou de behandeling bespoedigen en ons verzoek onder-
steunen.’

In de middag van diezelfde dag bezochten van Mook en van Kleffens
General Marshall; deze, aldus weer van Kleffens’ telegram,

‘vestigde weliswaar de aandacht op de moecilijkheden die bestaan ten opzichte

' Telegram, 16 mei 1945, van van Mook en van Kleffens aan de Commissie Oorlog-
voering (a.v.).
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