NEDERLAND VRAAGT OM TROEPENSCHEPEN

vermoedelijk in Indié nog zware strijd voor de boeg: ‘ You know as well
as I do that the surrender of Japan proper will most probably not mean the surrender
of all her troops in the occupied areas. But while we cannot be content with the
contemptible role of goose-stepping in afier others have done the fighting, we niight
not even be able to do that if the delays in training and transporting our men from
Holland continue’ Op 16 april was beloofd dat zes-en-vijftighonderd
krachten naar Australié zouden kunnen vertrekken — dat was nu tot
zeshonderd gereduceerd! ‘Meanwhile the Theatre Commanders ask us where
these people we promised them are, and begin to doubt our capacity and our good
Saith . .. We cannot possibly go on like this’ Vroeg Nederland dan om veel
hulp? Neen: ‘For transport we ask the use of a few of our own ships’ (tien van
de zeven-en-twintig) en voor wat verder nodig was, zou betaald worden.

“This then, niy dear Admiral, is the position. It is a dangerous position. We can no
longer pretend, either towards the Commanders-in-Chief or towards the Netherlands and
the Indonesian people that we shall be able to do in the Indies what is expected, even
demanded of us. But we shall have to explain why. We do not want to do so . . . but we
cannot go on carrying a responsibility which is not ours to carry . . . Military decisions
inevitably have political consequences. And if these consequences are deemed fatal to the
Suture of a country, the government of that country cannot be asked to accept them.

Wat geschiedde er nu na dit klemmend beroep?

Van Mook reisde weer naar Australié en terwijl hij onderweg was,
zochten in Londen Gerbrandy en Michiels op 2 juni Churchill op
— vervolgens bezocht Michiels General Sir Alan Brooke, de voorzitter
van de Britse Chiefs of Staff. Churchill, zo seinde Michiels aan Loudon
en van der Kun,

‘begrijpt volkomen politiek belang en staat sympathiek tegenover ons verzock
doch ontkent volstrekt niet dat in USA shipping-moeilijkheden zeer groot. Tijdens
het gesprek heeft hij duidelijk laten doorschemeren dat van Amerikaanse zijde,
in het bijzonder grote zakenbelangen, op stukken Nederlands-Indié begerige
ogen worden geslagen. Of daaraan geringe medewerking van Amerikaanse zijde
te wijten is, kan van hieruit moeilijk beoordeeld worden. Het blijft Churchills
standpunt dat hij zich tot het uiterste zal blijven verzetten tegen enige afscheiding
in welke kwaliteit ook’ —

wel, de tegenstand in Washington was niet van de Amerikanen maar van
de Britten uitgegaan en wij vermoeden dat Churchill de zaak omkeerde
teneinde Nederlands bereidheid om te aanvaarden dat het veruit grootste
deel van Indié uit het Amerikaanse War Theatre zou verdwijnen, te
versterken.
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