
RUIM DUIZEND KRACHTEN NAAR AUSTRALIË

men zijn en daar met de Perhimpoenan Indonesia een levensgevaarlijke onder-
grondse strijd tegen de vijand hebben gestreden, daarvan ernstig geschrokken
zijn. Ik vrees echter dat ook zij, indien men hen niet snel naar het front stuurt,
zullen worden meegesleept" -

nu, als het tot die inzet kwam, zou het niet velen betreffen, want intussen
was van Mooks gouvernement door een zware slag getroffen: de Austra-
lische regering had geweigerd, de Nederlandse gezagsbataljons in haar
land te laten opleiden.

Australië u.eigert de gezagsbataljons

Wij herinneren er aan dat volgens de in '43 aanvaarde plannen van de
Londense Stafcommissie vijftien gezagsbataljons naar Australië zouden
worden overgebracht om daar in Australische militaire kam pen te worden
opgeleid. Uiteraard zou dat eerst kunnen geschieden, nadat Nederland
was bevrijd - begrijpelijk is het dan ook dat pas midden augustus '44,
toen de Wehrmacht in verwarring uit Normandië terugtrok, een beroep
op de Australische regering werd gedaan om terzake haar medewerking
te verlenen. Een voorstel waarin om opleidingsruimte werd gevraagd
voor dertigduizend militairen, werd op 18 augustus door gezant van
Aerssen bij het Australische Department of External Affairs ingediend'>
Aangezien de Australische regering niet kon voorzien wat haar verplich-
tingen zouden zijn in het tijdvak waarin die dertigduizend militairen
zouden arriveren, hield zij een slag om de arm maar haar reactie was
welwillend geformuleerd: in een brief van 25 september '44 deed zij van
Aerssen weten, 'that the proposal commends itself on principle to His Majesty's
Government in the Commonwealth of Australia, which will be glad to provide
such facilities as may be practicable in the light of its existing and potential
commitments." Er werd in die brief meegedeeld dat, als zich moeilijkheden
zouden voordoen, de gezant zou worden gewaarschuwd, en er werd nog
één beperking in gemaakt: de Nederlandse troepen zouden slechts inge-
zet mogen worden in MacArthurs gezagsgebied. Dit was niet de bedoe-
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