
DE TERUGKEER VOORBEREID

Op I2 september, daags na deze brief, wijdde de Commissie Oorlog-
voering in aanwezigheid van admiraal Helfrich en van der Plas een lange
bespreking aan het door laatstgenoemde opgesteld verslag. Gerbrandy
was geneigd, er vraagtekens bij te plaatsen: van der Plas had slechts 'een
gesprek' weergegeven (in feite: twee gesprekken), 'zodat enige voorzich-
tigheid geboden is.' Dat was ook de opinie van van Mook: zowel van de
zijde van president Roosevelt als van die van Fellers en MacArthur kon
sprake zijn van 'politiek'. 'De hoofdzaak voor ons', zei hij (aldus de
notulen), 'is niet of generaal MacArthur bevelhebber zal zijn of een Britse
bevelhebber, maar de hoofdzaak is of het belangrijkste deel van Neder-
lands-Indië vroeg of laat bevrijd zal worden.' Vielen er nu beslissingen
in Quebec? 'Wij weten niet of ons belang daarbij mede wordt overwo-
gen. De houding van generaal MacArthur jegens ons is altijd volkomen
correct geweest, doch overigens behoeven wij geen voorkeur te tonen
voor de Geallieerde opperbevelhebber.' Helfrich zei dat het plan van
MacArthur om in de loop van '45 Celebes, Borneo en java te bevrijden,
'geheel nieuw voor hem' was. Was dit plan inderdaad door de Britten
getorpedeerd? Het verontrustte van Kleffens : 'Generaal MacArthur', zei
hij, 'wil deze operaties graag uitvoeren, doch de Britten hebben na de
rampen van I942 behoefte aan een prestige-succes. Het zou echter ver-
keerd zijn, als onze levensbelangen aan dat Britse prestige-plan zouden
worden opgeofferd.' Michiels daarentegen was niet in het minst onder
de indruk van het verslag van van der Plas (er stonden teveel dingen in,
'die onmogelijk waar kunnen zijn') - voor hem was het belangrijkste,
'dat er weder over ons gepraat wordt, zonder dat wij daarin gekend
worden.' Dat was een conclusie waarmee de gehele Commissie Oorlog-
voering het eens was.

Wat nu te doen?
Er werd besloten, aan Roosevelt en Churchill een telegram te sturen

waarin de Nederlandse regering duidelijk haar wensen zou aangeven, en
dat van Mook en Helfrich naar Canada zouden gaan, waar zij overigens,
vreesde van Mook, te laat zouden aankomen.'

Het telegram werd daags na de vergadering van de Commissie Oor-
logvoering verzonden." Het was een aan Roosevelt en Churchill gerichte
noodkreet: er werd in onderstreept dat in Indië en speciaal op java door
alle bevolkingsgroepen bitter werd geleden, dat de japanners daar en
elders na een algemene capitulatie van japan vermoedelijk zouden door-
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