VAN MOOK EN HELFRICH IN WASHINGTON

vechten en dat de kans groot was, dat alle krijgsgevangenen en geinter-
neerden dan om het leven zouden komen. Vandaar dat bepleit werd dat
de Geallieerden zo spoedig mogelijk op Java zouden landen. Wiens
strijdkrachten? Die van MacArthur of die van Mountbatten? Dat werd
in het midden gelaten (hetgeen betekende dat de Nederlandse regering
MacArthur in zijn verzet tegen een onder Mountbatten plaatsen van heel
Indig alleen liet staan). ‘Minister for Colonies van Mook and Vice-Admiral
Helfrich are proceeding America’, zo heette het. ‘Netherlands Government trust
President and Prime Minister will find it possible to give them an opportunity to
elucidate Netherlands point of view’ Evenwel: toen van Mook en Helfrich
in Canada arriveerden, was, zoals van Mook had gevreesd, de Conferentie
van Quebec (ze was op 11 september begonnen en op de 16de geéindigd)
al afgelopen. Zjj reisden door naar Washington waar zij Roosevelt (Chur-
chill was naar Londen teruggekeerd) niet aantroffen. Zij legden derhalve
op 26 september een lang memorandum' aan de Combined Chiefs of Staff
voor, dat een uitwerking was van het telegram van de 13de en waarin
bepleit werd dat Java zowel van de Philippijnen als van Noord- en
Noordwest-Australié uit zou worden aangevallen, zulks in combinatie
met een actie van Ceylon uit tegen Singapore, tegen Sumatra en in de
richting van Straat Soenda. Zij kregen de gelegenheid om, door Dijx-
hoorn en Stdve bijgestaan, dat memorandum (gekenmerkt door een
volledig gebrek aan kennis van wat de Britten vermochten en de Ame-
rikanen van plan waren) in een vergadering van de Combined Chiefs toe
te lichten. ‘Door de voorzitter, admiraal Leahy, werd daarna gevraagd’,
zo vertelde Dijxhoorn aan de Enquétecommissie, ‘of een der leden het
woord verlangde. Sir John Dill’ (toen nog hoofd van de Britse vertegen-
woordiging in de Combined Chiefs) ‘merkte op dat voor de actie, als door
de Nederlandse regering in het Statement gevraagd, de Nederlanders de
troepen zouden kunnen gebruiken die zij in Indié wensten in te zetten’
(de drie divisies en de gezagsbataljons, die nog louter op papier beston-
den). ‘Verder had niemand een opmerking, waarna van Mook en Helfrich
werden bedankt voor de verstrekte inlichtingen . . . De zaak ging uit als
een nachtkaars’ — een wellicht onvolledig verslag, althans: in juli ‘45 zei
Dijxhoorn in Den Haag in een vergadering van de Raad voor Oorlog-
voering van het kabinet-Schermerhorn, dat de Combined Chiefs of Staff op
die 26ste september ‘44 hadden meegedeeld, ‘dat de Amerikanen naar
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