
DE REGERING EN DE VERLEGGING DER 'THEATRE'-GRENZEN

Britten onze positie beter begrijpen.' Niemand sprak hem tegen, ook
Logemann niet, die inmiddels van Mooks brief van 3juli had ontvangen
- de brief waarin van Mook geschreven had, dat hij voor het eerst van
zijn leven soms niet wist welke beslissing te nemen.

Een nieuwe discussie vond op 20 juli plaats.
Dr. J. H. van Royen, minister zonder portefeuille, vond het 'beden-

kelijk dat wij in deze grenswijziging niet zijn gekend.' Dat was ook het
oordeel van de minister van marine, de Booy, die overigens een protest
pas verstandig achtte als de beslissing was gevallen ('wij zouden anders
de schijn op ons laden, dat wij ... partij zouden kiezen'). Schermerhorn
constateerde dat van Mooks opinie dat de wijziging van de Theatre-
grenzen voor Nederland 'katastrofaal' zou zijn, niet door de Raad voor
Oorlogvoering werd gedeeld. Furstner, die als Bevelhebber der Zee-
strijdkrachten lid van de Raad was, ging verder: hij achtte 'de grensver-
legging voor ons gunstig.' De Booy, opnieuw het woord voerend,
meende dat het feit dat MacArthur niet op Java had mogen landen, gevolg
was van de omstandigheid, 'dat de publieke opinie in Amerika zich verzet
tegen een actie in Nederlands-Indië' - 'wij (moeten) dus onze hoop
stellen op Mountbatten.' Dat deed ook Schermerhorn: hij meende, 'dat
ook de vervoerskwestie gemakkelijker zal worden, als wij met de Engel-
sen aan één touwtje trekken.' Logemann was het daarmee eens - trou-
wens, zou MacArthur Java op korte termijn bevrijden, dan zou dat voor
van Mook en de zijnen 'een administratieve katastrofe' betekenen; 'daar-
om zou het inderdaad het beste zijn als de Engelsen ons hielpen met de
aanvoer' (uit Engeland) 'van Nica- en gezagstroepen."

Twee dagen eerder, 18 juli, had de regering besloten, voor Schermer-
horn en Gerbrandy belet te vragen op de Conferentie van Potsdam - zij
moesten daar aandringen op een spoedige bevrijding van Java en op
snellere verscheping van Nederlandse krachten naar Australië, niet op
overleg inzake de verlegging van de T71eatre-grenzen. Tot die verlegging
werd inderdaad in Potsdam besloten. Zij ging, zoals al vermeld, in op de
dag waarop Japans capitulatie bekend werd, 15 augustus, en werd twee
dagen later door de Nederlandse regering aanvaard in de vorm van een
nota van van Kleffens, die door Michiels aan de nieuwe Britse Prime
Minister, Attlee, en de nieuwe Foreign Secretary, Ernest Bevin, werd
overhandigd; wij komen op die nota in het volgende hoofdstuk nog
terug.

1 A.V., 20 juli 1945.


