
DE TERUGKEER VOORBEREID

De Raad voor Oorlogvoering en het kabinet als geheel hadden de
klemmende waarschuwing, vervat in van Mooks telegram van 21 juni,
naast zich neergelegd.

*

Bezien wij deze ontwikkeling door de ogen van van Maak, dan moeten
wij vooropstellen dat hij in juni met een hoofd vol zorgen uit de
Verenigde Staten naar Camp Columbia terugkeerde: MacArthurs landin-
gen op Java zouden niet doorgaan en de zaak van de verscheping van de
voor de gezagsbataljons, de Militaire Luchtvaart en de Nica bestemde
militairen uit Groot-Brittannië naar Australië zat volkomen vast. In
Australië waren geen eigen militaire krachten aanwezig, waarmee iets
van belang kon worden ondernomen - hij had over die krachten trou-
wens niets te zeggen. In alle opzichten wist hij zich aangewezen op de
hulp der bondgenoten - welnu, op Ceylon was nauwelijks iets voorbe-
reid maar wèl in Australië of, ruimer genomen, in MacArthurs gezags-
gebied. Alle Geallieerde opperbevelhebbers hadden de opdracht om,
zodra een bepaald gebied was bevrijd, tot relief en rehabilitation over te
gaan. Voor een bevrijding van Nederlands-Indië kon hij, de luitenant-
gouverneur-generaal, niet zorgen, hetgeen al erg genoeg was, maar als
bovendien Nederland zich niet zou kunnen manifesteren in de vorm van
Nica-detachementen die de hulpgoederen zouden aanvoeren waar de
gehele bevolking reikhalzend naar zou uitkijken, dan zou het herstel van
het Nederlands gezag een nog moeilijker aangelegenheid worden dan
het toch al was. De Nigieo had in Australië goederen ter waarde van ruim
f 60 mln opgeslagen en in Hollandia van het Amerikaanse leger goederen
ter waarde van ca. f 45 mln kunnen overnemen - daarenboven had
MacArthur, uitgaande van de gegevens welke in het plan-Sitsen waren
opgenomen, bij het War Department in Washington 300 000 ton aan voor
Indië bestemde hulpgoederen aangevraagd en daarvan was de helft goed-
gekeurd en in Australië afgeleverd. Welke goederen het hier betrof en
wat hun waarde was, weten wij niet - dat zij van Mook welkom waren,
spreekt vanzelf Welnu, zolang het grootste deel van Indië tot MacArthurs
gezagsgebied behoorde, mocht hij er op rekenen dat zijn gouvernement
van deze alle gewenste steun zou krijgen. Trouwens, hij wist dat MacAr-
thur, al mocht deze dan ook niet de Japanners op Java aanvallen, door
zijn hoofdkwartier gedetailleerde plannen had laten opstellen om, als
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