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somde alle formaties op (de volledige lijst, niet d~ beperkte) waarvoor
equipment was aangevraagd - zouden al die aanvragen nu aan Mountbat-
ten moeten worden voorgelegd, dan zou 'een stagnatie van vele maan-
den' intreden. Trouwens, Mountbatten had de krachten niet om de taak
uit te voeren welke MacArthur zich had gesteld - bijna heel Indië zou
hij overnemen en hij kreeg er slechts enkele Australische divisies bij. 'Wij
kunnen dit eenvoudig niet aanvaarden', schreef van Mook aan het slot
van zijn brief.

'Ik moge er nog op wijzen dat een belangrijk oponthoud in de materiaalvoorzie-
ning voor onze diensten ten gevolge zal hebben enerzijds dat onze mensen niet
kunnen worden uitgezonden (omdat zij zonder uitrusting hier niet aan het werk
gezet kunnen worden) en in de tweede plaats dat wij bij plotseling opkomende
gebeurtenissen de minimale krachten zullen missen, die wij nodig hebben om
in onze zaak in Nederlands-Indië te voorzien' -

wel te verstaan: die 'minimale krachten' zouden niet langer in Australië
kunnen worden opgevangen.

Gelijk gezegd: van Mook schreef dit op 2 augustus, d.w.z. een week
nadat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de vorm van de
Verklaring van Potsdam Japans capitulatie hadden geëist. De reactie van
de Japanse regering was onduidelijk. Vervolgens werd op 6 augustus
Hirosjima door de eerste, op 9 augustus Nagasaki door de tweede
atoombom getroffen - ook was die ode augustus de dag waarop de
Sowjet-Unie Japan de oorlog verklaarde en een groot offensief inzette
aan de Mandsjoerijse grens. Zou Japan dan nu capituleren? Alles leek er
op te wijzen. 'In aansluiting op mijn Z[eer] G[eheim]s' (het telegram van
I augustus) 'moge ik u berichten', seinde van Mook op de r rde aan
Logemann,

'dat de capitulatie van Japan ons met een schromelijk tekort aan mensen en
materieel vindt. Terugkeer naar Nederlands-Indië kan, als de Japanse strijdkrach-
ten niet volledig aan het capitulatiebevel gehoorzamen, nog geruime tijd duren
... Wij moeten in dit geval verdere vernieling van mensenlevens en materiële
uitrusting in Indië vrezen ... De situatie maakt het allereerst nodig dat alle
beschikbare personeel en materieel zo snel mogelijk worden gezonden. Ik denk
hierbij aan mariniers, oorlogsschepen, Nederlandse troepen, al zijn deze onvol-
ledig geoefend, burgerlijke ambtenaren, Nica-personeel, Marine-etablissement
... Tevens moet ik de beschikking hebben over de hier aanwezige KPM-vloot.'

Misschien zat aan het zo onverwacht snelle einde van de oorlog in de
Pacific één lichtzijde:
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