VAN DER PLAS OVER HET GEZAGSHERSTEL

‘Militarily the independence move must have favourable consequences for the future of
the Allied offensives, as the armies of the democracies will be hailed as liberators by the vast
majority of the Indonesians.

Politically Koiso’s promise amounts to forcing ‘independence’ on Indonesians who feel
in the present stage they could not accept it.

.. . Netherlands circles in Australia, however, do not underestimate probable postwar
repercussions of this Japinade independence. Dutch authorities heve even go so far as to say
that the Japanese move constitutes a deliberate attempt to thiwart the Netherlands Indies
political future as an equal partner of the Netherlands Commonwealth of Nations, outlined
in the Queen’s speech . . . in december 1942" —

en dit was een echo van wat van der Plas zeven maanden eerder over de
Japanners had geschreven: ‘I expect that, when an evacuation approaches, they
will suddenly grant complete independence to some sort of Government of Quis-
lings, hoping thereby to prepare a come-back in the future’

Drie maanden later stelde van der Plas twee stukken op, één besternd
voor alle autoriteiten die hij vertrouwelijk placht in te lichten: van Mook,
MacArthur, het hoofd van diens Intelligence (Major-General Willoughby),
Commander Proud (het hoofd van het Far Eastern Liaison Office, de Felo),
Captain Kendall (het hoofd van Section B van het Allied Intelligence Bureau),
de secretaris van het Allied Political Warfare Committee, de directeur van
de Nefis (op dat moment Spoor) en het hoofd van de Nigis, Quispel, het
ander louter bestemd voor van Mook (die het stuk naar Londen meenam).
Er bestaat tussen die twee stukken een curieus verschil: de korte inhoud
van het eerste was dat de Geallieerden en ook de Nederlanders in heel
Indié als bevrijders zouden worden begroet, het tweede behelsde een
waarschuwing dat er, als niet voldoende Nederlandse krachten ter plaatse
aanwezig zouden zijn, het herstel van het Nederlands gezag in groot
gevaar zou komen.

Over het eerste stuk d.d. 19 december ’44' schreven wij al in hoofdstuk
3: het was het ‘Report on Conditions in the Netherlands Indies’, waarin van
der Plas stelde: ‘The great masses of the population desire the return of the old
Government” Hij beriep zich op het Kenpeitai-rapport over het verzet op
Java waarin, meende hij, gezegd was ‘that the so powerful Indonesian civil
service and chiefs are pro-Dutch’ — ja, er zouden door die inheemse bestuur-
ders ‘anti-Japanese groups’ zijn gevormd en in de Minahassa zou nog ‘an
extensive guerrilla’ gevoerd worden. Over het Japanse streven, het bestuur
aan de Indonesiérs over te laten, schreef hij niet meer dan wat hij in het
ondervragingsrapport van de matroos van de ‘U 168’ had aangetroffen:

' Exemplaar in ARA, Coll.-van der Plas, B 6.
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