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(inmiddels door de Japanners benoemd tot resident van Batavia) en Raden
Toemenggoeng Abas Soeria (inmiddels benoemd tot resident van Bodjo-
negoro). Die zes schoor hij niet over één kam: hij kreeg 'sterk de indruk'
(die indruk was juist) 'dat Hatta zich weliswaar even onvriendelijk over
het Nederlandse bewind heeft uitgelaten als hij dat vroeger placht te
doen, maar zorgvuldig zich ervan wenst te onthouden zich met het
Japanse bewind te vereenzelvigen."

Soekarno deed dat laatste wèl - deze moest dus als collaborateur
terzijde worden geschoven en van der Plas meende dat ook te kunnen
doen, omdat hij vertrouwde dat hij op de inheemse bestuurders zou
kunnen rekenen. Hun positie moest, dacht hij, versterkt worden. In een
in februari '45 geschreven memorandum 'Hervorming van het binnen-
lands bestuur" schreef hij dat 'het dualistische bestuur ... met zijn
duidelijke onderschikking van het 'Inlands' aan bet 'Europees' bestuur'
'nooit meer bersteld' kon worden. Dat 'Inlands bestuur' verdiende die
promotie ook:

'Uit Japanse geheime documenten ... blijkt dat het Indonesisch BB, al was
het uiterlijk gehoorzaam aan een meester, de Nederlandse zaak algemeen is trouw
gebleven en zelfs de bevolking de terugkeer van dat gezag heeft in uitzicht gesteld.
Het heeft de Hokokais duidelijk gesaboteerd.'

Aan de mededelingen van bevrijde hei/w's en romcesja's dat op Java
grote verbittering tegen de inheemse bestuurders was ontstaan wegens
de mate waarin zij zich voor het ronselen van deze hulpkrachten hadden
ingespannen (hij baalde één uitlating van een heiho aan: 'De prijaji's zijn
blij dat zij ons, die altijd maling aan hen gebad hebben, dit kunnen
inpeperen'), bechtte van der Plas kennelijk niet veel waarde, want zijn
conclusie was, 'dat op Java en Madoera het aloude prijaji-korps weinig
geschonden uit de bezettingsjaren te voorschijn zal komen' - een con-
clusie waarin niet alleen de gesignaleerde verbittering niet was verdis-
conteerd maar ook niet het feit dat van de zeven-en-zestig regenten op
Java en Madoera (die in de Vorstenlanden niet meegeteld) drie-en-dertig
door het Japans militair bestuur waren afgezet; daar voegen wij nog aan
toe dat de opinie van van der Plas dat het Indonesisch BB de Hokokai
'duidelijk gesaboteerd' zou hebben, er ook al naast was: het tegendeel
was het geval geweest.

Moesten de Indonesische zelfbestuurders gehandhaafd worden? In-

1 Van der Plas: Notitie, z.d. (a.v., B 9). Exemplaar in a.v.
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