
DE TERUGKEER VOORBEREID

ternationaal en 'vooral in Amerika' werden zij, aldus van der Plas, gezien
als 'despoten' - persoonlijk zag hij bovendien 'de meesten in de Buiten-
gewesten' als parasieten en hij wist dat zij 'de éénwording van Neder-
lands-Indië (Indonesië)' tegenhielden ('dit weegt zwaar, ook bij de na-
tionalisten'), maar hij meende toch ('wij kunnen ons niet de vijandschap
veroorloven van talrijke machtige zelfbestuurders-families'), dat de 'nog
levende zelfbesturen' gehandhaafd moesten blijven.

Ook het erfelijkheidsbeginsel bij de benoeming van regenten wilde
hij niet laten vallen, zij het dat hij één nieuwe voorwaarde voor zulk een
benoeming wilde stellen: slechts hij zou regent kunnen worden die
tenminste twee jaar districtshoofd (wedono) was geweest.

Zijn laatste denkbeeld was, dat de ongelijkheid in de rechtsbedeling,
die al vóór de oorlog voor vele ontwikkelde Indonesiërs steen des
aanstoots was geweest, geheel moest worden opgeheven, 'willen wij niet
de mogelijkheid van een herstel van het Nederlandse gezag in Indië in
samenwerking met de vooraanstaande Indonesiërs instede van tegenover
hen (dus op den duur onhoudbaar) uitermate verkleind zien.'

Betekende dit al1esnu het automatisch handhaven van alle Indonesiërs
die onder de Japanners vooraanstaande posities hadden bekleed of
anderszins naar voren waren gekomen? Neen - in een aan van Mook,
aan zijn collega's-departementshoofden, aan Helfrich en aan Koenraad
gericht memorandum d.d. 17 maart '45' bepleitte van der Plas dat van
alle inheemse bestuurders ('van regent tot dessa-beambte') en van alle
'intellectuelen en politiek-godsdienstige leiders' zou worden onderzocht
of zij als betrouwbaar konden worden beschouwd - met betrekking tot
de hoogsten hunner, bij elkaar vele honderden personen, wilde hij de
uitspraak overlaten aan een commissie van drie: hijzelf, een tweede
Nederlander en één Indonesiër: Abdoelkadir, aan welke commissie hij
'grote figuren als Hoesein Djajadiningrat, indien niet gecompromitteerd'
(deze was tot diep in '44 op Java hoofd van het departement van
Godsdienstzaken geweest) wilde toevoegen, 'eventueel ter vervanging
van de drie genoemde leden."

1 Exemplaar in a.v. 2 Een exemplaar van het memorandum van 17 maart kwam bij
het hoofd van het departern ent van oorlog, van Oyen, terecht, hetgeen er toe leidde
dat een van diens ambtenaren een contra-beschouwing schreef, waarin hij betwijfelde
of al die betrouwbaarheidsonderzoeken wel uitgevoerd konden worden, en opmerkte
dat daar in elk geval de directeur-N.ifis bij moest worden betrokken, 'bij welke dienst
uiteraard reeds voorbereidingen gaande zijn om het Java-probleem op te lossen'
(aangehaald in Nortier, p. 296) - wat die 'voorbereidingen' hebben ingehouden, is
ons niet bekend.
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