
DE TERUGKEER VOORBEREID

schien zou het derhalve niet verstandig zijn, naar Java 'twintig of meer
Nica-detachementen te sturen' - daags na het rondzenden van die nota,
op 17 april dus, zei van Mook in een vergadering met de Raad van
departementshoofden dat het wellicht beter was dat er op Java 'slechts
één groot Nica-detachement' zou komen met 'een hoofd-Conica' (hoofd-
Commanding Officer Nica) 'voor geheel Java, gelijk te stellen met een
gouverneur', onder wie dan Conica's, gelijk te stellen aan de vroegere
residenten en sub-Conica's, gelijk te stellen aan de vroegere assistent-
residenten, werkzaam zouden zijn.

Die denkbeelden vonden instemming bij de Raad van departements-
hoofden.

*

Na deze gedachtengangen in april ging van Mook, toen hij in juni uit
de Verenigde Staten in Camp Columbia was teruggekeerd, over de orga-
nisatie van de Nica in de te bevrijden gedeelten van Nederlands-Indië
toch weer anders denken, althans: uit het feit dat hij injuli bij MacArthurs
hoofdkwartier de uitrusting liet aanvragen voor meer dan honderd Nica-
detachementen, waaronder vier-en-vijftig grote, en voor vier Nica-
hoofdkantoren, leiden wij af dat hij van het denkbeeld dat op Java slechts
één groot Nica-detachement zou worden ingezet, was teruggekomen; wij
nemen voorts aan dat van de vier Nica-hoofdkantoren één en misschien
wel twee voor Java ontworpen waren. De krachten bleven overigens
ontbreken om die uitgebreide Nica-organisatie te bemannen.

*

Dat laatste was een van de factoren die bevorderden dat van Mook en
van der Plas met aandacht het beleid volgden dat de Japanners na Koisos
belofte van 7 september '44 in Indië voerden. Radio Djakarta berichtte
er veelvuldig over en deed duidelijk uitkomen dat de voorbereiding van
de 'onafhankelijkheid van Oost-Indië' een Japanse aangelegenheid was.
Wij herinneren er aan, dat door het Japanse militaire bestuur op Java op
29 april '45 een Commissie tot onderzoek van de 'onafhankelijkheid'
werd ingesteld (welker vorming op 4 maart in een radiotoespraak van de
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