
VAN MaaK OVER HET GEZAGSHERSTEL

Japanse opperbevelhebber op Java, generaal Harada, was aangekondigd),
dat die commissie eind mei werd geïnstalleerd en haar werkzaamheden
in juli beëindigde en dat vervolgens op 7 augustus werd bekendgemaakt
dat er op Java een Commissie ter voorbereiding van de 'onafhankelijk-
beid' zou komen. Harada's toespraak van 4 maart was in Australië opge-
vangen en hetzelfde gold voor de summiere berichten over de werk-
zaamheden van de Commissie tot onderzoek van de 'onafhankelijkheid'
en voor die over de komende voorbereidingscommissie op Java. Men
wist in Brisbane dat overeenkomstige commissies op Sumatra, Borneo,
Celebes en de Kleine Soenda-eilanden zouden worden ingesteld en dat
het bericht met betrekking tot Java had geleid tot een toespraak van een
dankbare Soekarno (de tekst was in Australië opgevangen) en tot het
uitsteken van rood-witte vlaggen.

Al die berichten en vooralook die welke gewaagden van de militari-
sering van Indonesische jongeren op Java, wekten bij van Mook wel
enige bezorgdheid maar die ging niet diep. Hij meende met zekerheid
te kunnen veronderstellen dat er bij de Indonesiërs in heel Indië en
speciaalook op Java sprake was van een algemene afschuw van de
Japanners - hadden dan diegenen die bereid waren, een evidente schijn-
onafhankelijkheid uit handen van de Japanners te aanvaarden, zich niet
alleen al daardoor in de ogen van de meeste Indonesiërs hopeloos
gecompromitteerd en gold dat niet in het bijzonder voor Soekarno die
zich aan extatische lofuitingen aan het adres van Japan te buiten was
gegaan? Zouden de Japanners er inderdaad in slagen om voor het einde
van de oorlog de 'onafhankelijkheid' van Indië te effectueren, dan zou
dat, meende van Mook, een complicerende factor zijn, geen factor
evenwel van speciale betekenis. Andere factoren, nl. die waarmee hij in
juni en juli '45 dagelijks te maken had, benauwden hem veel meer en
toen eind juli de mogelijkheid opdoemde dat Japan binnen korte tijd
zou capituleren, besloot hij Logemann in Den Haag deelgenoot te maken
van zijn zorgen. Hij schreefhem twee lange brieven: een op 31 juli', een
op 2 augustus. De inhoud van de brief van z augustus, die een opsomming
gaf van de hoogst ernstige nadelen die uit een verlegging van de Theatre-
grenzen zouden voortvloeien, gaven wij al weer - de twee dagen eerder
geschreven brief, die van 31 juli, had betrekking op wat in Indië te
verwachten viel.

'De kern van het vraagstuk is', schreef van Mook,

1 Exemplaar in ARA, Coll.-van Mook, 2.


