
DE TERUGKEER VOORBEREID

'hoe vinden wij Indië bij de bevrijding en hoe komen wij er terug? Ieder, die
met de werkelijkheid rekening wil houden, moet zich allereerst deze vragen
voorleggen. Bijna niemand doet het. Aan onze kant zijn de meest ervarenen in
hun voorstellingsvermogen beperkt tot een soort magische terugkeer naar de
toestand van eind 1941 (zij, die toen in Indië waren) of van eind 1939 (zij, die in
1940 in Nederland werden opgesloten). Beide voorstellingen beïnvloeden dan
weer de jongeren, die nog van niets weten en zich dus geheel geen denkbeeld
van de situatie kunnen vormen. Intussen is, hetgeen in Indië geschiedt, ongeveer
als volgt te schetsen.

De Japanners hebben aanvankelijk de verovering van Nederlands-Indië gezien
als een definitieve gebeurtenis. Zij zijn echter in hun politiek van consolidatie
van de aanvang af belemmerd door gebrek aan deskundig personeel en aan
voldoende materiële middelen. Voor hen was Indië een toekomstige kolonie,
zoals Formosa; maar voorlopig konden zij niet veel méér doen dan de zaken
gaande houden en een uitgebreide propaganda voeren, die Nederland moest
uitbannen en Japan, als de Aziatische bevrijder, in plaats daarvan moest stellen.
Van onafhankelijkheid werd in die propaganda niet gesproken; het niet-Neder-
landse apparaat bleef zoveel mogelijk gehandhaafd .

. . . De belofte van onafhankelijkheid, vaag en nog steeds niet erg gedefinieerd,
begon in de propaganda binnen te sluipen, toen het de Japanners duidelijk ging
worden dat de partij militair niet meer te winnen was. Er werd echter van de
aanvang af de voorwaarde aan verbonden van blinde gehoorzaamheid en uiterste
medewerking aan Japan, welks overwinning voorwaarde was voor die onafhan-
kelijkheid. Het feit, dat die overwinning ook voor betrekkelijk eenvoudige
mensen steeds onwaarschijnlijker moest lijken en dat de druk der Japanse over-
heersing steeds zwaarder werd, heeft deze propaganda grotendeels van haar effect
beroofd. Dit verklaart verder een verscherping van de Japanse dwangmaatregelen
en een toenemende vervanging van leidende bestuurselementen uit de vooroor-
logse tijd door Japanse handlangers. Ook de politie werd in deze periode geheel
corrupt, zowel door de haar opgedragen taak van repressie als door het vrijwel
wegvallen van ieder toezicht op haar particuliere gedragingen.

Het zou onjuist zijn, in al de personen die de Japanse propaganda pleegt te
noemen als haar medewerkers in de emancipatie van Indonesië en in de strijd
tegen de Anglo-Amerikaanse imperialisten, collaborateurs te zien. Het zou echter
even onjuist zijn, te veronderstellen dat de ontwikkelde Indonesiërs (en zelfs de
minder ontwikkelde) hoezeer zij de Japanners en hun werkelijke handlangers
verfoeien, zonder meer terugverlangen naar het herstel van tempo doe/oe'.

Nog geruime tijd in 1944 is van Japanse zijde de onafhankelijkheidspropaganda
vooral met woorden en nauwelijks met daden gevoerd. Enkele benoemingen van
Indonesiërs, meest in schijnposities, doen daaraan niet af. De voortdurende
aanscherping van leveringen en arbeid voor de Japanners was hoofdzaak: de
beloften voor de toekomst moesten slechts daaraan kracht bijzetten.
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