VAN MOOKS BRIEF VAN 31 JULI '45

Natuurlijk vonden die beloften wel gehoor, al vonden zij geen vertrouwen.
Ik heb de indruk, dat Indonesische voormannen van de hun nu gegeven vrijheid
om over de toekomstige onafhankelijkheid te spreken, gebruik hebben gemaakt
om een eigen propaganda te gaan voeren, waarbij bedekte of zelfs openlijke kritiek
op de Japanners niet uitbleef.

... Zijn de meesten er nu wel van overtuigd dat Japan zal worden verslagen
en dat Japan dus dc betere toekomst niet zal brengen, allen zijn ongerwijfeld in
gedachten bezig met de vraag, hoe de toeckomst er dan wel zal vitzien en wie
daarop invloed zullen uitoefenen. Daarmede is niet in tegenspraak het feit dat in
de tot dusverre bevrijde gebieden de bevolking komt toestromen en zich zonder
bezwaar aan het Nica-bestuur onderwerpt. Tot dusverre toch bestaan die gebieden
uit kleine eilanden of stukjes van grotere eilanden met een achterlijke bevolking,
of hebben zij een bijzonder karakter, zoals Tarakan en Balikpapan. De concentratie
van Japanners is er meestal onevenredig groot geweest; het aantal ontwikkelde
Indonesiérs was er klein. Men had er te maken met arbeiders en dwangarbeiders,
die dikwijls slecht behandeld werden, en met een eenvoudige plaatselijke bevol-
king die honger leed. Bovendien was het geweld van de strijd in zijn volle kracht
over deze mensen heengegaan en stonden de overweldigende machtsmiddelen
van Geallieerden (Amerikanen en Australiérs) vlak achter de Nica’ —

dat was reéel gezien: men kon aan de houding van de Papoea’s op
Nederlands-Nieuw-Guinea en van de Indonesiérs op kleine eilanden in
de Grote Oost, op Tarakan en in Balikpapan geen conclusies verbinden
ten aanzien van het beeld dat vooral Java en Sumatra te zien zouden
geven. Van Mook kende de geschiedenis van Indi€ goed — Java was er
het politicke hart van, daar en op Sumatra (alsook elders) had het Knil
menigmaal moeten ingrijpen en op Sumatra hadden vooral de Atjehers
en de Minangkabauers in het verleden blijk gegeven van een opmerke-
lijke weerbaarheid.

Speciaal op grond van de radioberichten met betrekking tot Java
vervolgde hij zijn brief aan Logemann aldus:

‘Nu doen zich ... in de laatste tijd verschijnselen voor, die op een verdere
ontwikkeling wijzen ... Om de bevolking zoet te houden laat men aan haar
voormannen steeds groter gedeelten over van dat bestuur, hetwelk men zelf niet
meer voeren wil of kan, onder het motto van voorbereiding voor onafhanke-
lijkheid; tegelijkertijd wordt de greep op die voormannen verstevigd, waar het
geldt eigen benodigdheden af te dwingen en ondergraving van Japans gezag of
spionage tegen Japanse posities tegen te gaan.’

Het was met deze Japanse politiek dat van Mook de arbeid van de
Commissie tot onderzoek van de ‘onafhankelijkheid’ in verband bracht.
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