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Vormde die politiek een gevaar voor het herstel van het Nederlandse
gezag? Neen, dat gevaar school elders. 'W~ behoeven', aldus zijn analyse,

'dit alles niet al te somber te nemen, daar zowel in de Philippijnen als in
Nederlands-Indië een belangrijk deel van de meer ontwikkelde bevolking hoe
langer hoe meer besef krijgt van het belang en de noodzaak van Westerse leiding
en hulp. Doch het wordt wel uiterst pijnlijk, wanneer wij straks, zodra, hetzij
door een capitulatie van japan, hetzij door een Geallieerde actie, het bevrijdings-
proces werkelijk begint, noch militaire, noch burgerlijke middelen genoeg heb-
ben om daarin een behoorlijk aandeel te nemen. Wij komen dan voor een aantal
pijnlijke vragen te staan, waarop het antwoord bijzonder moeilijk is.

Indien de japanners inderdaad verdreven en gedood moeten worden, zullen
wij voor de mogelijkheid komen te staan, dat dit in hoofdzaak gebeurt door
Geallieerde troepen en wanneer daar nog bij zou komen, dat wij zowel het
personeel als de goederen missen, die voor herstel van bestuur en rehabilitatie
nodig zijn, dan moeten wij verwachten, dat een niet onbelangrijk gedeelte van
het leidende deel der bevolking in twijfel geraakt over de vraag of een associatie
met Nederland eigenlijk nog wel voldoende resultaten belooft. Geven de japan-
ners zich over, dan kunnen wij voor hun ontwapening en wegvoering misschien
nog wel een beroep doen op Geallieerde hulp, maar het herstel van rust en orde
en van het bestuur zullen slechts aan onze bondgenoten kunnen worden over-
gedragen, wanneer wij bereid zijn van onze positie afstand te doen. Voor dit
herstel zijn niet alleen een veel groter aantal Nica- of burgerlijke ambtenaren
nodig dan waarover wij thans beschikken en moeten wij verder niet alleen een
grotere hoeveelheid en variëteit van middelen en hulpmiddelen meebrengen,
maar zijn ook machtsmiddelen onontbeerlijk, omdat wij er zeker van kunnen
zijn dat in die tijd het gespuis zijn hoofd zalopsteken en allerlei roverij en
rarnpokkerij zullen plaatsvinden die op korte termijn zullen moeten worden
bedwongen. Wij kunnen daarbij niet rekenen op de aanwezige Indonesische
politie, omdat deze van al de overheidsorganen wel het meest door het slaafs
uitvoeren van Japanse bevelen is gecompromitteerd.'

Zouden de Japanners in Indië capituleren, dan, zo vervolgde van
Mook, zouden zij verantwoordelijk moeten blijven voor rust en orde
tot het gezag van hen zou worden overgenomen door Geallieerde of
Nederlandse instanties, evenwel:

'Op het ogenblik missen wij daarvoor zowel burgerlijk als militair de krachten.
Naarmate meer mensen beschikbaar komen, wordt dit beter, maar het zal nog
een hele tijd duren voordat wij over voldoende personeel beschikken om be-
hoorlijk in het bestuur en de handhaving van rust en orde te voorzien. Ik reken
hierbij natuurlijk in ruime mate op de aanwezigheid van behoorlijke Indonesische
krachten, maar durf slechts zeer weinig staat te maken op vrijgekomen geïnter-
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