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neerden of krijgsgevangenen, omdat de ervaring leert dat deze mensen, indien
zij wederom tot werken in staat zullen zijn, een vrij lange rustperiode nodig
hebben, voordat zij aan de slag kunnen gaan’ —

en in dit verband vermelden wij dat van Mooks gouvernement in maart
of april ’45, verontrust door de slechte toestand waarin men de op de
Philippijnen bevrijde krijgsgevangenen had aangetroffen, bepaald had dat
de geinterneerden na de bevrijding niet onmiddellijk de internerings-
kampen zouden mogen verlaten: zij zouden eerst, teneinde gezinsher-
eniging mogelijk te maken, geregistreerd worden en vervolgens medisch
onderzocht. Dat was een richtlijn die, zo veronderstellen wij, niet zonder
hartzeer in Camp Columbia was vastgesteld, want men wist dat zich onder
die geinterneerden alsook onder de krijgsgevangenen velen bevonden
die men op grond van hun ervaring en hun capaciteiten het liefst meteen
zou hebben ingeschakeld — evenwel: dat werd niet verantwoord geacht.
Mede op grond van die richtlijn schreef nu van Mook: ‘Hoe wij aan
de machtsmiddelen zullen komen om het bestuur te hervatten, is mij cen
raadsel.” Natuurlijk, ‘op technisch gebied’ zouden de Geallieerden hulp
kunnen bieden, maar op bestuursgebied zou die hulp ‘bedenkelijk’ zijn.

‘Dit Jaatste is misschien ten dele te voorkomen door een grote wissel te trekken
op de bestaande Indonesische organisaties (met name het Inheemse bestuur), doch
natuurlijk met zorgvuldige uitschifting van diegenen die bepaaldelijk collaborant
zijn geweest.

Het is altijd nog beter, wanneer Nederlanders en Indonesiérs de zaak geza-
menlijk kunnen opknappen, al gaat het dan misschien wat minder goed en vlot
en al moeten daarbij in staatkundige zin grote stappen worden gedaan, dan
wanneer allerlei buitenlanders in de zaak worden gemengd en de plaats gaan
vervullen, die wij tot dusverre hebben ingenomen.’

Zijn ‘slotsom’ was,

‘hoe hard het ook klinken moge, deze, dat een spoedige afloop van de oorlog
ons voor de allergrootste moeilijkheden zal plaatsen . .. Ik laat hier nog buiten
beschouwing de mogelijkheid, dat wij bij terugkeer in Indi€ een ‘voorlopige
Indonesische regering’ aantreffen, al dan niet door de Japanners geinstalieerd. Ik
stip ook slechts aan het ernstige nadeel, dat wij ondervinden door de trage
goederenvoorziening, waardoor het pacificatiemiddel bij uitnemendheid, de
voorziening met eerste levensbehoeften, ons nog grotendeels ontbreckt.’

Wat al zorgen! Zij hadden hun tol van hem gevergd: ‘Ik ben in de
laatste tijd niet meer zo volkomen fit als ik mij tot dusver heb gevoeld.
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