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Anderhalve week later, op 12 augustus (Hirosjima en Nagasaki waren
verwoest, de Sowjet-Unie was aan de oorlog tegen Japan gaan deelne-
men), moest van Mook er van uitgaan dat het ogenblik waarop, met
bijstand van de Nica, door of namens MacArthur of Mountbatten dan
wel alleen door of namens Mountbatten het gezag van de Japanners zou
worden overgenomen, met rasse schreden naderde. 'Hoewel ik', seinde
hij op die rzde aan Logemann,

'nog niet in staat ben om een oordeel te vormen omtrent de houding der
bevolking, verwacht ik geen te grote moeilijkheden op Java, met uitzondering
van de kans op plaatselijke roverijen ten gevolge van het tijdelijk ontbreken van
gezag en het probleem van het saneren der politie; dit is wellicht het moeilijkst.
Op Sumatra verwacht ik grotere bezwaren ten gevolge van andere geaardheid
der bevolking e~ door onderlinge controversies.' I

Daags na de verzending van dit telegram, op 13 augustus dus, kwam
de Raad van departementshoofden in aanwezigheid van gezant van
Aerssen en schout-bij-nacht Koenraad in Camp Columbia bijeen voor een
vergadering die op de rade werd voortgezet." Van Mook zei dat 'nog
steeds niet vast [stond], tot welke area Nederlands-Indië [zou] behoren',
en dat hij als luitenant-gouverneur-generaal zeggenschap moest krijgen
over alle in Indië in te zetten Nederlandse en Nederlands-Indische
strijdkrachten. Veel waren dat overigens niet: zeven compagnieën van
het Knil, de 'Tromp', enkele kleine marine-eenheden, vier luchtmacht-
squadrons. Er werd lang gepraat over de wijze waarop het nieuwe Neder-
lands-Indische geld weer in circulatie zou worden gebracht. Men was het
er verder over eens dat de Geallieerde bezettingstroepen 'op alle belang-
rijke plaatsen min of meer gelijktijdig' zouden moeten arriveren ('dat
geldt', zei van Mook, 'zeker voor Sumatra, dat niet bij Java achtergesteld
moet worden, aangezien de bestuursproblemen daar vermoedelijk zwaar-
der zullen zijn') - besloten werd, er zorg voor te dragen dat zich in de
belangrijkste plaatsen vertegenwoordigers van het gouvernement bij de
eerste bezettingstroepen zouden bevinden: generaal van Straten en Ab-
doeIkadir in Batavia, kolonel de Rooy (de Sonica II die zich op dat

I Telegram, 12 aug. 1945, van van Mook aan Logemann in Ned=Indones. belrekk., dl.
J, p. 13-14. 2 Notulen in a.v., p. 16 en vlg.
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