
'GEEN TE GROTE MOEILIJKHEDEN OP JAVA

moment nog in Balikpapan bevond) in Padang, kolonel Giebel in Ma-
kassar, een andere officier in Bandjermasin (Zuidoost-Borneo); zij zou-
den als leiders optreden van detachementen waartoe ook een arts, een
intelligence-officier, een economisch deskundige en twee assisterende
officieren zouden behoren, en aan die detachementen werd op voorstel
van van der Plas voor Padang nog een Islamietische wetsgeleerde toege-
voegd die tot leger-oelama (men zou kunnen zeggen: Islamietisch leger-
prediker) zou worden benoemd. Bij dit alles wees van der Plas er nog
op, dat men, op het spoedig zenden van bezettingstroepen aandringend,
wijzen moest op de mogelijkheid dat er gerampokt zou worden, dat een
door de Japanners opgeleide Vijfde Colonne tot vernielingen zou over-
gaan en dat de inheemse bevolking met de Japanners slaags zou raken,
maar men moest 'niet als argument bezigen dat een opstand tegen het
Nederlands gezag wordt gevreesd.'

Inderdaad, die vrees bestond niet. Toen van Mook op 14 augustus (het
stond toen vast dat de Japanse capitulatie spoedig zou worden bekend-
gemaakt) allen die in Camp Columbia werkzaam waren, toesprak, zei hij
dat de Japanners wellicht hier of daar in Indië zouden doorvechten ('at
the most', aldus het betrokken persbericht van de Nipis', 'this will be of local
character and unimportant'), maar grote moeilijkheden van de zijde van de
Indonesiërs verwachtte hij niet. 'We shall find', zei hij (aldus het Nigis-
bericht),

'millions of Indonesians who, as we know, have taken their stand in overwhelming masses
against the enemy and stand totally on our side. They had experienced what it means to
live under real oppression and we lenou/ that they will ti ndertake together with J./S the work
of rebuilding for their own people, their ou/n land and their own [uture'

Aldus van Mook op I4 augustus '45.

*

Drie dagen later werd in Batavia de Republiek Indonesië uitgeroepen.

1 Nigis: Press-message, 14 aug. 1985
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