
HIROHITO'S BEKENDMAKING

Drie punten zijn dit waarop wij nu eerst iets dieper willen ingaan: de
positie van de verslagen japanners in het door hen nog steeds bezette
Indië, de eerste besluiten van Admiral Mountbatten en de beginnende
consolidatie van de Republiek Indonesië alsmede de eerste uitbreiding
van haar invloed in de Buitengewesten.

*

In zijn bekendmakingen dat de oorlog ten einde was, repte keizer
Hirohito met geen woord van de territoriale en andere gevolgen die uit
japans aanvaarding van de Verklaring van Potsdam voortvloeiden. Twee
bekendmakingen waren er: een edict aan alle japanse strijdkrachten en
een door de keizer gehouden radiotoespraak. In het edict stond dat de
keizer 'tot de overtuiging gekomen [was] dat het voortzetten van de
oorlog slechts zou leiden tot nieuwe verschrikkingen en zelfs het bestaan
van het keizerrijk op het spel zou zetten', en in zijn radiotoespraak, die
op 15 augustus werd uitgezonden, ging hij nog een stap verder, het zo
voorstellend alsof het japanse capitulatiebesluit niet alleen de belangen
van japan maar die van de gehele mensheid diende:

'Zouden wij besluiten door te vechten, dan zou dit niet alleen leiden tot de
vernietiging van de Japanse natie maar ook tot het einde van de menselijke
beschaving ... Dit is de reden waarom wij opdracht hebben gegeven, de bepa-
lingen van de gemeenschappelijke verklaring der mogendheden te aanvaarden
... Verenigt al uw krachten om te bouwen aan de toekomst. Volgt de wegen van
correct gedrag en nobelheid van geest en werkt met vastberadenheid, opdat gij
de aangeboren glorie van de keizerlijke staar versterkt en gelijke tred houdt met
de voortgang van de gehele mensheid.'

'Het was', schreven wij in ons vorige deel, 'de keizer duidelijk dat hij
op dit allerkritiekste moment in de gehele geschiedenis van japan zi]n
als heilig geldend gezag over de volle linie tot gelding moest brengen:
een tweede keizerlijk edict gelastte alle japanse strijdkrachten de wapens
neer te leggen en van dat edict werden afschriften door leden van de
keizerlijke familie naar de hoogste bevelhebbers gebracht die zich buiten
japan bevonden: een ging naar Mandsjcerije, waar de Sowjet-Unie tot
de aanval was overgegaan, een tweede naar bezet China, een derde naar
Frans-Inde-China waar zich he~fdkwartier bevond van veldmaar-
schalk graaf Hisaitsji Teraoetsj i, opperbevelhebber van de in de Nanjo
('de Zuidelijke Oceaan') ingezette japanse legergroep.'
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