NA JAPANS CAPITULATIE

Er moesten nu capitulatie-overeenkomsten worden gesloten, zowel
met de Japanse regering en het Grote Hoofdkwartier als met de opper-
bevelhebbers resp. bevelhebbers van de strijdkrachten die zich buiten
Japan bevonden. In Mandsjoerije gaf het Japanse leger zich op 21 augustus
aan het Rode Leger over maar op de andere strijdtonelen lieten de aparte
capitulaties op zich wachten — MacArthur had namelijk op de 19de aan
de Geallieerde bevelhebbers, ook aan Mountbatten, doen weten dat zij
hunnerzijds de capitulatie van de hen confronterende Japanse strijdkrach-
ten pas in ontvangst mochten nemen, nadat Aj de ‘algemene’ Japanse
capitulatie had ontvangen, en dat laatste geschiedde eerst op 2 september
tijdens een plechtigheid aan boord van het Amerikaanse slagschip ‘Mis-
souri’, dat in de Baai van Tokio voor anker lag. Diezelfde dag nog
vaardigde MacArthur zijn aan het Japanse Grote Hoofdkwartier gericht
Algemeen Bevel no. 1 uit, waarin o.m. bepaald was dat de Japanners
volledige informatie dienden te verschaffen omtrent de krijgsgevangenen
en de geinterneerden die zij in handen hadden, en dat zij scrupuleus
dienden te zorgen voor de veiligheid en het welzijn van beide groepen.

Al v6ér die ‘algemene’ Japanse capitulatie, nl. op 20 augustus, kwam
van Ceylon uit radiocontact tot stand met Teraoetsji’s hoofdkwartier; de
Japanse veldmaarschalk bleek ziek te zijn. Hij zond conform Mountbat-
tens aanwijzingen een delegatie naar Rangoon, die daar op 27 augustus
een voorlopige capitulatie-overeenkomst ondertekende — de definitieve
werd in een met veel pracht en praal omgeven plechtigheid op 12
september, ruim twee weken later dus, ondertekend in Singapore (beide
overeenkomsten hielden o.m. de bepaling in dat, zolang de Geallieerde
strijdkrachten niet ter plaatse waren, de Japanners verantwoordelijk zou-
den zijn voor het handhaven van rust en orde). Daarnaast vonden op
Nederlands-Indisch gebied vier capitulaties plaats: de bevelhebber van
de Japanse troepen op Nederlands-Borneo capituleerde op 8 september
te Samarinda (zie kaart IX op pag. 268), de bevelhebber van het Japanse
Tweede Leger op 9 september op Morotai, de bevelhebber van de Japanse
strijdkrachten op Timor op 11 september in Koepang, de hoofdplaats van
Nederlands-Timor, en van de bevelhebber van het op Java gestationeerde
Japanse Zestiende Leger, luitenant-generaal Josioetsji Nagano, nam de
commandant van de ‘Cumberland’, Rear Admiral Sir Wilfred R. Patterson,
op 15 september in feite de capitulatie in ontvangst. Of er ook op Sumatra
sprake is geweest van een aanvullende aparte capitulatie van de Japanse
bevelhebber, die zich in Fort de Kock (Boekittinggi) bevond, weten wij
niet — begin september waren de Britten louter op het voor Atjeh
liggende eiland Weh aan land gegaan om er de havenplaats Sabang te
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