
NA JAPANS CAPITULATIE

dien wilde hij met spoed twee extra-divisies overbrengen naar Birma,
dat inmiddels door de Japanners ontruimd was (Rangoon, de hoofdstad,
was begin mei bevrijd) maar waar grote politieke spanningen heersten.
Naar Saigon en Bangkok zouden de bedoelde eenheden met transport-
vliegtuigen worden overgebracht, naar Birma met transportschepen en
vliegtuigen, naar Singapore daarentegen louter per schip (gesteund door
de aanwezigheid van een vloot die o.m. twee slagschepen, drie kruisers
en twaalf torpedobootjagers zou tellen), en schepen zouden ook gebruikt
worden voor de verplaatsingen die van Mountbatten een lagere prioriteit
hadden gekregen: één infanterie-divisie naar Malakka, één naar Java,
twee naar Sumatra, een naar Noord-Thailand, en infanterie-brigades naar
de Landengte van Kra (zie kaart VI op de pag.'s 80-81), naar Hongkong
en naar enkele punten op de kust van China. Wat Java betrof, ging
Mountbatten er van uit dat één divisie minus twee brigades op 4 oktober
bij Batavia en de twee brigades een kleine twee weken later,. op r6
oktober, bij Soerabaja zouden landen.

Men ziet: vergeleken met Singapore, Birma, Thailand en Frans-Indo-
China kwam Nederlands-Indië wel heel laat aan de beurt - bij het
opstellen van Mountbattens indelingsplan waren dan ook geen Neder-
landse of Nederlands-Indische autoriteiten betrokken geweest: noch
Helfrich op Ceylon, noch van Mook in Camp Columbia.

*

Nu het derde punt: de beginnende consolidatie van de Republiek Indo-
nesië en de eerste uitbreiding van haar invloed in de Buitengewesten.

Zoals wij in ons vorige deel (nl. in hoofdstuk Ir: 'De aanloop tot de
Republiek') vermeldden, moet die Republiek enerzijds gezien worden
als een Japanse creatie, anderzijds als een authentieke expressie van het
Indonesisch onafhankelijkheidsstreven dat zich al vóór de Tweede
Wereldoorlog had gemanifesteerd. Nadat premier Koiso in september
'44 in het Japanse Lagerhuis had verklaard, dat Japan te eniger tijd
'Oost-Indië de onafhankelijkheid' zou schenken (een schijn-onafhanke-
lijkheid: in eerste instantie zouden Japanners op alle hoofdpunten het
beleid blijven bepalen), was op 28 mei '45 in Djakarta een Commissie
tot Onderzoek van de Onafhankelijkheid geïnstalleerd en die commissie
had op 16 juli haar werkzaamheden afgesloten; zij had in het z.g. Handvest
van Djakarta (op dat moment niet meer dan een concept) de hoofdlijnen


