
AANLOOP TOT DE UITROEPING VAN DE REPUBLIEK

voor een eventuele Grondwet aangegeven: Indonesië moest een op
eenheid gebaseerde republiek worden, waarbij de volkssoevereiniteit zou
komen te berusten bij een Raad voor Volksoverleg; die raad zou de
hoofdlijnen van de binnen- en buitenlandse politiek bepalen, een presi-
dent en een vice-president kiezen en dan uiteengaan om vervolgens af
en toe, maar minstens eens per vijf jaar, bijeen te komen. Er zou ook een
wetgevend lichaam komen: een Raad van Volksvertegenwoordigers,
maar met betrekking tot alle besluiten van die raad zou de president het
recht van veto hebben; bovendien zou hij in een noodtoestand geheel
buiten de raad om, nl. per decreet, kunnen regeren. De president zou
voorts alle ministers benoemen c.q. ontslaan - wèl zou hij een I-loge
Adviesraad naast zich krijgen, maar die zou hem slechts adviezen uit-
brengen; trouwens, hij zou er de leden van benoemen C.q. ontslaan.

Het concept-Handvest hield tenslotte in dat in de nieuwe republiek
die geen Islamietische staat zou worden, de vrijheid van godsdienst, de
vrijheid van vereniging en vergadering en de vrijheid van drukpers
zouden worden erkend, dat er de dienstplicht zou worden ingevoerd, dat
er een nieuw belastingstelsel zou komen en dat er de leerplicht zou
gelden. Daaraan voegen wij nog toe dat de genoemde commissie bij de
bespreking van de grenzen van de nieuwe republiek met meerderheid
van stemmen besloot dat zij niet alleen Nederlands-Indië moest omvat-
ten maar ook Portugees-Timor, Brits-Borneo en Malakka (mèt Singapo-
re).

Er staken in deze voorstellen autoritaire elementen, vooral blijkend
uit de grote macht die aan de president zou worden gegeven - trouwens,
al zou de vrijheid van vereniging erkend worden, in politiek opzicht werd
toch eerder aan een eenheidsbeweging gedacht; daarvoor werd op 3
augustus een grondslag gelegd, toen in Djakarta een Nieuwe Volksbe-
weging, de Cerakan Rakjat Baroe, werd opgericht die Soekarno tot 'Al-
gemeen Leider' koos. Vermelding verdient dat in die fase bleek dat de
leiders van allerlei jongerengroepen in zoverre het streven van Soekarno
en de zijnen en de arbeid van de door hen gedomineerde Commissie tot
Onderzoek van de Onafhankelijkheid afwezen dat zij van mening waren
dat het Indonesisch nationalisme zelfs niet de schijn op zich mocht laden,
de wijziging van Indonesië's status als een geschenk uit japanse handen
te aanvaarden.

Op 7 augustus nu werd door de japanners in Singapore, Boekittinggi
en Djakarta bekendgemaakt dat midden augustus op java een Commissie
ter Voorbereiding van de Onafhankelijkheid van Indonesië zou worden
ingesteld en dat er op Sumatra, Borneo, Celebes en de Kleine Soenda-
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