
AANLOOP TOT DE UITROEPING VAN DE REPUBLIEK

handhaafd - openlijke Japanse medewerking aan de oprichting van een
onafhankelijk Indonesië was dus niet langer toegestaan. Die medewer-
king werd evenwel tersluiks verleend, vooral door Maeda: de Japanners
gedoogden dat Soekarno en Hatta in de ochtend van 17 augustus in
Djakarta met een op '17 augustus 2605' (in de Japanse jaartelling dus)
gedateerde proclamatie de Republiek Indonesië uitriepen - de tekst van
die proclamatie werd via de telefoon- en telegraaflijnen doorgegeven en
van Djakarta uit verspreid door het Japanse persbureau Domei.

Daags daarna, 18 augustus, kwam de voorbereidingscommissie bijeen
- zij aanvaardde de op het Handvest van Djakarta gebaseerde concept-
Grondwet als Grondwet voor de nieuwe republiek en benoemde Soe-
karno en Hatta tot president respectievelijk vice-president. Op de rode
gaf de commissie zichzelf een nieuwe naam: Komitee Nasional Indonesia
(haar leden die de Buitengewesten vertegenwoordigden, kregen opdracht
zo spoedig mogelijk daarheen terug te keren teneinde er provinciale
Komitee's Nasional Indonesia op te richten) en op de z r ste besloot zij tot
oprichting van een eenheidspartij. Nadien verliepen nog twee dagen
voordat Soekarno voor Radio Djakarta kon spreken; hij wekte tot steun
op aan de jonge Republiek.

Nieuwe besluiten volgden. Mede op grond van een protest van Sjahrir,
die er op gewezen had dat een eenheidspartij de Republiek bij uitstek
verdacht zou maken in de ogen van de Geallieerden, werd de arbeid tot
opbouw van die partij gestaakt. Voorts werd het Komitee Nasional Indonesia
tot honderdzeven-en-dertig leden uitgebreid, onder wie zich nu ruim
twintig leiders van jongerengroepen bevonden alsook Sjahrir en de door
de Japanners begin '43 gearresteerde nationalistische voorman Amir
Sjarifoeddin die zich nog in de gevangenis in Malang bevond. Verder
werd de positie van de inheemse bestuursaristocratie gewaarborgd - de
vier Javaanse vorsten deden prompt weten dat zij hun vorstendommen
als deel van de Republiek beschouwden. Tenslotte werd op 4 september
een eerste kabinet gevormd.

'Wat met dit alles op Java was geschied', schreven wij in ons vorige
deel, 'betekende in zoverre een politieke revolutie dat een begin was
gemaakt met de opbouw van een staat die het Nederlands oppergezag
afwees - een sociale revolutie was het op dit ogenblik geenszins. In dat
opzicht droeg wat gebeurd was, eerder een conservatief karakter; de
macht kwam te liggen bij een alliantie van de elites in de samenleving:
de voormannen van de nationalistische beweging en van de Masjoemi'
(het in '43 door de Japanners op Java gevormde Islamietisch Verbond)
'en de inheemse bestuursaristocratie.' Vooral het feit dat die bestuurs-


