
NA JAPANS CAPITULATIE

Japanners die daartoe geneigd waren, konden in die proclamatie een
aansporing zien om steun te verlenen aan de Republiek. Zeker, de
vier-en-zestig vrijwilligers-bataljons van de Feta die de Japanners op
Java hadden gevormd en opgeleid (die bataljons telden tezamen bijna
zes-en-dertigduizend militairen), moesten op 19 of 20 augustus onver-
hoeds hun wapens inleveren en werden ontbonden (ook de heiho's, de
hulpsoldaten, werden ontwapend), maar er was korte tijd later bij menige
Japanner geen behoefte om te voorkomen dat ongeregelde Republikeinse
formaties zich van die wapenvoorraden meester maakten. Sommige
Japanse militairen gingen nog verder: zij verklaarden zich met de Repu-
bliek solidair en traden tot die formaties toe.

*

N u de reacties der Indonesiërs.
Bij de meeste ouderen overheersten angst en onzekerheid - onzeker-

heid over wat de naaste toekomst zou brengen, angst voor de Japanners
die vooralsnog heer en meester waren, en angst voor de wijze waarop de
nieuwe meesters, die straks zouden arriveren, op de uitroeping van de
Republiek zouden reageren. Vooral op Java zat de beduchtheid voor het
gezag er diep in - de oudere generatie had er voor de komst der Japanners
slechts één gezag gekend: het Nederlandse, dat met daden van rebellie
steeds korte metten had gemaakt, en wat was de uitroeping van de
Republiek anders dan een daad van opperste rebellie? Bovendien: wat
betekende die Republiek in de eerste weken van haar bestaan? Zij had
zich gemanifesteerd in pers en radio maar zij was nog geen overheid in
de volle zin des woords. Er was grote aarzeling om zich openlijk aan haar
zijde te scharen - trouwens, vele ouderen namen aan dat een hersteld
Nederlands bestuur veel beter dan de Republiek in staat zou zijn, de
schrikbarende nood te lenigen waartoe het op alle eilanden van de
archipel was gekomen. Er was overigens bij de ouderen die zo dachten,
niet veel strijdbaarheid - die strijdbaarheid moest men eerder bij jonge-
ren zoeken, wier aggressiviteit in de jaren van de Japanse bezetting
belangrijk was aangewakkerd. Ook onder die jongeren waren er evenwel
die zich bij tijd en wijle afvroegen of het op 17 augustus ondernomen
avontuur wel goed zou aflopen.

De algemene stemming was bij uitstek labiel - hier en daar ging een
zekere verharding zich pas aftekenen, toen het er naar ging uitzien dat de
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