
REACTIES DER INDONESIËRS

Nederlanders inderdaad voornemens waren, het bestuur over de archipel
te hervatten. 'Niets hebben zij gedaan om ons te bevrijden', had Soekarno
in zijn eerste presidentiële radiotoespraak gezegd, 'maar nu de Ameri-
kaanse atoombom de japanners tot capitulatie heeft gedwongen, willen
zij terugkeren, ons weer overheersen ... Dat nooit! Dan liever ons dood-
vechten!' - een aansporing was dat die in de eerste weken niet veel effect
sorteerde, althans niet verhinderde dat talrijke Indonesiërs de Nederlan-
ders en de Indische Nederlanders met wie zij toen in contact kwamen,
vriendelijk en in elk geval niet aggressief bejegenden. Daarin kwam
wijziging in de loop van september: toen pas vonden de parolen van de
oprichters van de Republiek meer weerklank, toen pas slaagde de kleine
minderheid van ouderen die aan de opbouw van een nieuwe staat waren
begonnen, en slaagden de politiek-bewuste jongeren er in, meer greep
te krijgen op de Indonesische brede massa. Ook toen nog bleven zij
evenwel een minderheid, vermoedelijk zelfs slechts een kleine minder-
heid - revoluties evenwel worden steeds door minderheden gemaakt.

*

Wij willen nu verdergaan met weer te geven hoe japans capitulatie
beleefd is door de twee grote groepen die door de japanners van hun
vrijheid waren beroofd en die sindsdien zo bitter hadden geleden: de
krijgsgevangenen en de geïnterneerden.

Krijgsgevangenen / Geïnterneerden

Wij moeten, wat de krijgsgevangenen betreft, onderscheid maken tussen
twee groepen: een relatief kleine groep die zich ten tijde van japans
capitulatie in japan zelf en in Mandsjoerije bevond, en een veel grotere
die aanwezig was in de Nanjo, d.w.z. in Mountbattens gezagsgebied. Die
eerste groep kreeg voor haar afvoer niet met Mountbatten maar met de
Amerikanen te maken.

Laat ons beginnen met de Special Party: de hoogste militaire en
burgerlijke gezagsdragers, die eerst in kampen op Formosa opgesloten
waren geweest maar eind' 44 naar elders waren gevoerd, t.w. de oudere
leden van de Special Party naar Moekden in Mandsjoerije in een kamp
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