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per vliegtuig afgevoerd naar de Philippijnen (anderen per vliegtuig naar
Ceylon) - de meesten evenwel reisden pertrein naar Dairen en werden
met een Amerikaans hospitaalschip naar Okinawa en vandaar door de
lucht naar de Philippijnen overgebracht.

*

Uit Sian kwamen van Starkenborgh, ter Poorten, Spits, Bakker en van
Rees in eerste instantie in Tsjoengking terecht. Zij arriveerden op 29
augustus met een Amerikaans legervliegtuig, waarvoor Lovink, de am-
bassadeur in Tsjoengking, zorg had gedragen en dat ook generaal Wain-
wright, de vroegere Amerikaanse bevelhebber op de Philippijnen, aan
boord had. Lovink was in de gelegenheid om codetelegrammen met
Camp Columbia te wisselen. Van Starkenborgh voelde zich fit: aan twee
onderwerpen wijdde hij onmiddellijk aandacht, n1.aan de positie van ter
Poorten en aan zijn eigen positie.

Wat ter Poorten betreft: de weinig weerbare houding die deze op
zondag 8 maart '42 bij de capitulatie-besprekingen op het vliegveld
Kalidjati aan de dag had gelegd, had zijn naam schade gedaan - toen dan
ook van Starkenborgh op 30 augustus een telegram van van Mook
ontving waarin deze (zich er van bewust dat van Starkenborgh de gou-
verneur-generaal en hij slechts de luitenant-gouverneur-generaal was)
voorstelde, ter Poorten voorshands niet als legercommandant te laten
optreden, gaf van Starkenborgh daar zijn accoord aan.

Deze had intussen ook vastgesteld wat hij zelf wenste te doen: hij had
besloten, niet naar Camp Columbia te vliegen en niet weer onmiddellijk
als gouverneur-generaal in functie te treden. Daarbij was voor hem
bepalend geweest dat hij van Lovink twee belangrijke stukken te lezen
had gekregen: de 7 december-toespraak van de koningin en de toelichting
daarop die van Mook op 5 december '42 in Washington had gegeven - in
beide stukken, maar vooral in het tweede, had van Starkenborgh elemen-
ten aangetroffen die het hem wenselijk deden voorkomen dat hij eerst
met de regering overleg zou plegen. In Moekden had hij met hoge
officieren van de Koninklijke Marine en van het Knilover Indië's
toekomst gesproken en daarbij, aldus later kolonel P. Scholten, gezegd:
'Eerst orde en rust herstellen, dan praten en de bevolking in het voor-
uitzicht stellen dat zij op den duur haar zelfstandigheid zal verkrijgen,


